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Oualcomm Snapdragon 710 gelişmiş 


özellikleri uygun fiyatla sunacak 


Snapdragon 700 serisinin ilk yonga seti olan 
Snapdragon 710, 10 nm. 
mimarisiyle üretildi. Çok çekirdekli bir yapay zekâ motoruna sahip olan yonga seti, nöral ağ işlemcisi de barındırıyor. Snapdragon 
710, 660'a kıyasla yapay zekd uygulamalarında iki kat gelişmiş performans vadediyor. Sekiz çekirdekli yonga setinde ağır yükü, 
2.2 GHZ hızında çalışan iki adet Kryo 360 çekirdeği 
çekiyor. Diğer altı Kryo 360 
çekirdeği ise 1.7 GHZ hızında çalışıyor ve daha genel görevleri yerine getiriyor. Grafik yükünü ise 


Adreno 616 GPU üstleniyor. 


ARM Cortex teknolojisinin üzerine inşa edilen Kryo 
360; performansta yüzde 
20, internette gezinme hızında yüzde 25 ve 
uygulamaları yüzde 15 
daha hızlı çalıştıracak şekilde optimize edildi. 
Oyun ve 4K HDR video 
oynatmak için yüzde 40 
daha az enerji harcayacak olan Snapdragon 710, internet üzerinden video izlerken de yüzde 20 daha az enerji sarfedecek. 
OuickCharge 4* desteği ise 
15 dakika içinde pilin yüzde 
50 oranında dolmasını 
sağlayacak. 


HABER 


Xiaomi Türkiye pazarına resmi olarak giriş yapıyor 


Son yılların parlayan Çinli markalarından bir tanesi olan Xiaomi, Türkiye pazarına resmi olarak giriş yapıyor. Çin'in dışındaki ülke pazarlarına yayılmak için çeşitli atılımlar yapan şirket bu yıl sonuna kadar veya gelecek yılın başlarında ABD'ye de girmeyi hedeflediğini duyurmuştu. 
Ayrıca Avrupa'da da, Fransa ve İtalya'da Mi Store adını verdiği fiziksel mağazalarını açmıştı. Xiaomi Türkiye pazarına GearBest iş ortaklığıyla birlikte girecek. Xiaomi'nin kademeli biçimde pazara gireceği ve başlangıçta yedi farklı modelle piyasada olacağı belirtiliyor. Satışlar GearBest üzerinden gerçekleştirilecek. Zamanla diğer 
Xiaomi ürünleri de satışa sunulacak. 
Ürünlerin dağıtımı doğrudan 
Türkiye'den yapılacak, teknik servis tarafında ise Genpa destek verecek. 
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Donald Trump Twitter'da kimseyi engelleyemeyecek 


ABD Başkanı Donald Trump Twitter'ı son derece aktif biçimde kullanıyor. Ancak bu aktif kullanım tarzı, yakında değişebilir. New York'ta bulunan bir bölge mahkemesi ilginç bir karara imza attı ve Trump'ın Twitter üzerinde kimseyi engelleyemeyeceğine hükmetti. Mahkeme, bu kararı ABD anayasasının haklar bildirgesinin ihlâli gerekçesiyle aldı. Mahkeme kararında geçmiş Beyaz Saray vaatlerine atıfta bulundu ve başkanın Twitter hesabının da bir politik kanal olduğunun altını çizdi. Davanın hakimi Naomi Reice Buchwald, 75 sayfalık gerekçeli kararında şu ifadeleri kullandı: “Başkan ©realDonaldIrump isimli Twitter hesabını kişisel hesaptan ziyade bir başkanlık hesabı olarak 


Donald J. Trump Somali ek , GreslDonakiTrump Donald J. Trump © GrsalonseTmp «1 Not surprisingiy. the GREAT Men & Women of he FBI are starting to sooak Gul nst Comey, MeÜabe and al of the political cormuptlar and poor isadership in the top ranks ol ve FBI, Cörmey was a terribile and corupt leader 

ni ön the FBI! #SPYGATE 


451h President af tie Uredi States 6 
Amercai 


Washingtan, DC 


P Instagram corvresilonski inrp 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sunuyor. Daha da önemlisi, söz konusu hesabı sadece başkan tarafından ve başkan olarak alınabilecek kararları duyurmak için kullanıyor.” 
Hakim Buchwald, Trump'a kendisine olumsuz yanıtlar veren kişileri engellemek yerine yanıtları 


Tesla Türkiye genelinde şarj istasyonları kurmayı planlıyor 


Elektrikli otomobil üreticisinin Türkiye'ye resmi 


olarak giriş yapacağı, bundan bir süre önce şirketin 


CEO'su Elon Musk tarafından Twitter aracılığıyla 


paylaşılmıştı. Şirketin konuya ilişkin hazırlıklarında hangi noktada olduğu şu an için bilinmese de, CEO Elon Musk planlar konusunda dikkat çekici bilgiler vermeyi sürdürüyor. Yönettiği şirketlerle ilgili soruları Twitter üzerinden cesurca yanıtlayan Musk, bu sefer de Türkiye'ye kurmayı planladıkları “Supercharger” isimli elektrikli otomobil şarj istasyonları konusunda bilgi verdi. Musk, Utku Şimşek adlı Twitter kullanıcısının Türkiye'de açılacak Tesla şarj istasyonlarıyla ilgili sorusunu “Supercharger şarj istasyonları eninde sonunda 


tüm bölgeyi kapsayacak” şeklinde yanıtladı. 


teknoblog dergi 


Samsung Galaxy S9'a 
İnanılmaz AR Emoji”si 


Samsung, Galaxy S9 ve S9*'ın lansmanı sırasında AR Emoji özelliğinin üzerinde epey durmuştu. Üstelik bu özellik dahilinde Disney karakterlerinin Artırılmış Gerçeklikle Emojilerini 
(AR Emoji) kullanıma sunarak mesajlaşmayı daha eğlenceli hale getirmek amacıyla Disney ile işbirliğine gitmişti. Samsung, şimdi de Pixar'ın çok sevilen animasyon filmi İnanılmaz Aile üyelerinin ve İnanılmaz Aile'nin dostu Super Frozone'nin Artırılmış Gerçeklikle Emojilerini tüketicilerin beğenisine sundu. Galaxy S9 ve S9* 
kullanıcıları bundan böyle mesajlarını Bay İnanılmaz, Lastik 
Kız, Violet, Dash ve Jack-Jack'in yanı sıra Super Frozone gibi artırılmış gerçeklik emojileri ile kişiselleştirebilecekler. 


HABER 


BiP”e web üzerinden erişim 


BiP yola bir anlık mesajlaşma uygulaması olarak çıkmış, 
Turkcell bir süre sonra uygulamayı “iletişim ve yaşam platformu” olarak tanımlamayı seçmişti. Kullanıcı tabanını istikrarlı olarak büyüten platform için uzun süredir beklenen bir özellik olan BiP web sürümü de kullanıma sunuldu. Web sürümü sayesinde BiP kullanıcıları bilgisayar başındayken de internet tarayıcısı üzerinden arkadaşlarıyla sohbet edebilecek; dosya, fotoğraf ve video aktarımı gerçekleştirebilecek. BiP'in web sürümünün çıkışını değerlendiren Turkcell Genel 
Müdürü Kaan Terzioğlu, şu 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ifadeleri kullandı: “Uzun zamandır dile getirdiğimiz 
"Türkiye'nin datası Türkiye'de kalsın' vizyonumuzdan hareketle geliştirdiğimiz yerli ve milli iletişim ve yaşam platformumuz BiP'in gelişiminde önemli bir adım daha attık. Artık bilgisayarlarda internet tarayıcıları üzerinden de mesajlaşma hizmeti sunan BiP sayesinde, kişisel veri güvenliğinin en yüksek olduğu dijital bir platformda; yazışmak ve dosya transferi yapmak daha hızlı ve kolay hale geldi.” 
BiP'in web sürümüne erişmek için öncelikli 

olarak bipweb.com adresini ziyaret etmek gerekiyor. 
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Pornhub'dan VPN servisi: VPNhub 


Pornhub, ücretsiz ve sınırsız bant genişliğine sahip olan kendi VPN servisini çıkardı. VPN servisiyle birlikte kullanıcılara internet servis sağlayıcılarının koyduğu kısıtlamaları ve coğrafi engelleri aşma şansı veriliyor. Ayrıca bu sistem kullanıcılara herhangi bir saklama veya toplama 


endişesi olmadan anonim biçimde veri iletme şansı da sunuyor. Kullanıcıların başlangıç olarak VPNHUB uygulamasını cihazlarına indirmeleri ve daha sonra da kurulum işlemine başlamaları gerekiyor. VPN servisi VPNhub Mac, 

Windows, Android ve iOS cihazlarında çalışıyor. 
Bu arada ayda 57,99 TL karşılığında sunulan, reklamsız ve muhtemelen daha hızlı olan VPNhub Premium adlı bir servis de bulunuyor. Bu servisi de / gün boyunca ücretsiz deneyebilirsiniz. 
Premium serviste Avustralya, Brezilya, Kanada, Japonya, Singapur, Britanya ve büyük ABD şehirleri arasından istediğiniz konumu seçebilirsiniz. Ücretsiz kullanıcılar ise sadece en 


yakın sunuculara bağlantı kurabiliyor. 


OsteoDetect yapay zekâile el bileğindeki kırıkların 


tespitine yardım edecek 


Imagen tarafından geliştirilen 
OsteoDetect isimli araç, 


yapay zekâ 


yardımıyla el bileklerindeki kırıkları hızlı biçimde tespit edebiliyor. ABD'de Food and Drug Administration (FDA) tarafından 


onaylanan cihazın özdevinimli öğrenme 


algoritmaları, iki boyutlu röntgen filmlerini inceleyerek bilek kırıklarındaki temel işaretleri belirliyor ve bu işaretlerin üzerinde titizlikle çalışıyor. FEDA Imagen tarafından geliştirilen cihazın doktorların yerini almayacağının altını çizerken, asıl amacın teşhisi kolaylaştırmak olduğunu vurguluyor. OsteoDetect için FDA onayı oldukça hızlı biçimde geldi. Onay sürecinin hızlı ilerlemesinde kullanım riski düşük veya orta düzeyde olan cihazların onay süreçlerini hızlandıran De Novo yaklaşımının önemli bir rol 


dergi 
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LG G7 ThinO 


LG G7 ThinO aylardır etrafta dolaşan dedikodu ve sızıntıların ardından sonunda resmiyet kazandı. İddia edildiği gibi Google Asistan için özel bir butona ve ekran üstünde bir çentiğe sahip olan telefon, adındaki ThinO etiketini de yapay zekâ tabanlı kamera özelliklerinden alıyor. Akıllı telefonda 6.1 inç 

büyüklüğünde 3120 x 1440 piksel OHD* çözünürlük sunan bir LCD ekran bulunuyor. 
Telefonun kalbinde ise Oualcomm Snapdragon 
845 yonga seti yer alıyor. Bu yonga setine 4 GB 
RAM ve 64 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. MicroSD kart desteği sayesinde bu alan genişletilebiliyor. Telefona ihtiyaç duyduğu enerjiyi ise 3000 mAh kapasiteli pili sağlıyor. 


G7 ThinO, 16 megapiksel çözünürlüklü iki 


lensten oluşan bir arka kamera kurulumuna sahip. Bu lenslerden biri süper geniş görüş açısı sağlıyor. Telefonun önünde ise 8 megapiksel çözünürlüklü bir kamera yer alıyor. Cihazdaki kameraların tamamı, LG'nin yapay zekâ teknolojisinden yararlanıyor. LG'den yapılan açıklamaya göre, kameralar yapay zekâ yardımıyla nesneleri tanıyor ve ardından otomatik kontrast, doygunluk ve renk ayarlarıyla görüntüyü optimize ediyor. Kamera çiçek, hayvan, insan veya gün batımı gibi bir kare yakaladığında telefon titriyor ve sahne modunu buna göre ayarlıyor. LG, yeni telefonunun selefi G6'ya kıyasla dört kat daha 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LG 67 ThinO 


16.1 inç, 1440x3120: 
: piksel, 19.5:9, IPS 


Ekran cp HDR1/Dolby 
: Vision ekran 
Sekiz çekirdekli 
İşlemci (o : Oualcomm 
: Snapdragon 845 
İ RAM 4/6 GBRAM 
Dahili (| : 64/128GB, 
: Hafıza : microSD 
: Arka: 16 MP f/1.6 
: OlS, lazer, PDAF * 
: 16MPf/1.9,5 
: eksenli ES, lazer ve : 
: Kamera ( : fazalgılamalı 
: otomatik odak, LED : 
: flaş, 4K video 
: Selfie: 8 MP, f/1.9, 
1080p 
Pil 3000 mAh 
Boyutlar 153.2x71.9x7.9mm 
Ağırlık 162 gr 
: İşletim ş Android 8.0 Oreo 


: Sistemi 


parlak fotoğraf ve videolar kaydedebildiğine dikkat çekiyor. 
Buna ek olarak, kullanıcılar düşük ışıklı ortamlarda parlak modu aktif hâle getirerek çekim yapabiliyor. LG söz konusu kamera özelliklerini daha önce 
V30 serisinde de sunmuştu. Ses kalitesine önem vermeyi sürdüren LG, yeni telefonunda da 32-bit Ouad-DAC ses desteğini kullanıcılarına sunuyor. 
Şirket, Ouad-DAC ile kablolu kulaklıklar için daha temiz bir ses sağlandığına dikkat çekiyor. Bu durum LG'nin standart kulaklık 


jakından vazgeçmemesinde de 


önemli faktörlerden biri gibi görünüyor. Kulaklık jakının varlığı sayesinde LG'nin 


YEPYENİ 


telefonda DTS:X sanal surround ses teknolojisini kullanması mümkün oluyor. LG G7 ThinO, bu teknolojiye sahip ilk akıllı telefon olması nedeniyle önem taşıyor. Telefonun yeni Boombox hoparlörleri ise seleflerine kıyasla yüzde 39 daha yüksek bir ses çıkışı vadediyor. G7 ThinO, suya ve toza dayanıklılık konusunda IP68 sertifikasına sahip. Ekranının üstündeki çentik ve özel Google Asistan tuşu da telefonun dikkat çekici yönleri arasında bulunuyor. Kullanıcılar diledikleri takdirde çentiği ekranın içinde gizleyebiliyor. 
Google Asistan tuşunu başka bir 


şekilde programlamak ise 


mümkün değil. 
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Honor 10 


Şık tasarım güçlü kamera özellikleriyle buluşuyor 


Honor, nisan ayı ortalarında Çin'de duyurusunu gerçekleştirdiği amiral gemisi telefonu Honor 10'un küresel lansmanını 15 Mayıs'ta Londra'da düzenlediği bir etkinlikte gerçekleştirdi. Hemen ardından İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya'da satışa sunulan bu Android telefonun çok yakında Türkiye'ye de geleceği kaydedildi. 
Honor 10'un arkasını kaplayan 3D cam yüzeye, Honor 10 CMF adını taşıyan 15 katmanlı nano ölçekteki optik kaplama uygulanıyor. Bu da Kuzey Işıkları'na benzer bir görsellik sağlıyor. 


Telefonun Fantom Mavisi ve Fantom Yeşili gibi, Paris Estetik Merkezi'nin katkılarıyla geliştirilen renk seçenekleri bulunuyor. Honor 10'un 
arkasında bir 24 megapiksel, diğeri 16 
megapiksel çözünürlüklü çift arka kamera bulunuyor. Bunlar Kirin 970 işlemcinin yapay sinir ağı biriminin avantajlarından yararlanarak yapay zekâ tabanlı sahne tanıma desteği sunuyor. Kameranın gördüğü nesnelerin dış 


hatlarını belirleyebilen kamera, gökyüzü, bitkiler, 


insanlar ya da bir şelaleyi dahi tanıyarak, 
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: 5.84 inç, 1080 x 2280 
: piksel, 19:9, IPS LCD 
: kapasitif dokunmatik 


ei a ll a lk a a a anma 


e e 


Dahili Hafıza 


Bia a a A A Dİ a a a iğ 


: Arka: 16 MP f/1.8 424 MP 

: monokrom sensör, LED flaş, 
: 4K video 

: Selfie: 24 MP, f/2.0, 1080p 


e 


: İşletim 
: Sistemi 


64/128GB 


YEPYENİ 


kadrajdaki konumlarını anında belirleyebiliyor. 
Öndeki 24 megapiksel çözünürlüklü selfie kamera da, 3D yüz tanıma desteği sayesinde insan yüzündeki 100'den fazla noktayı baz alarak detayları, piksel düzeyindeki keskinlikte tanıyabiliyor. Ayrıca ön kamera, çeşitli aydınlatma koşullarında stüdyo aydınlatması efektlerini de destekliyor. Gelişmiş yüz tanıma ile Bokeh efekti uygulanırken, 'grofie' olarak adlandırılan toplu selfie'lerde herkesin yüzünün ince detaylarını yakalayabiliyor. Honor 10'da parmak izi okuyucusu ultrasonik özelliğe sahip ve ön camın altına yerleştirilmiş. 5,84 inçlik FullView ekran ise Full HD* çözünürlüklü ve 19:9 görüntü oranı sunuyor. 
Çerçevesiz ekran tasarımı sayesinde yüzde 86'lık ekran/gövde oranı elde ediliyor. Honor 10'da Kirin 
970 işlemciye 4 GB RAM, 64 GB ve 128 GB dahili 
depolama alanı eşlik ediyor. 3400 mAh kapasiteli pil 
Honor Super Charge teknolojisini destekliyor. Pil, 25 
dakikalık şarj ile yüzde 50'lik doluluk kapasitesine ulaşabiliyor. Huawei üretimi EMU! 8.1 ile yüklü gelen Honor 10, Kolay Konuşma özelliği sayesinde eller serbest konuşmada dış gürültüleri (örneğin rüzgar sesi gibi) engellerken, sessiz görüşmelerde fısıltı seslerinin de seviyesini yükseltebiliyor. 
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LG 07 


G7'nin ilgi çekici özelliklerini orta segmente getiriyor 


LG 07, 07* ve 07a modelleri amiral gemisi LG G7'nin tasarımını ve bazı özelliklerini daha uygun fiyata sunan orta segment Android telefonlar olarak geliyor. LG geçen yıl çıkardığı 06 serisinin takipçisi olan üç yeni telefonu, LG 07, 0714 ve O7a'nın duyurusunu gerçekleştirdi. LG, O serisini ilk kez 2017 yılında çıkarmıştı. Bu seri, amiral gemisi G6'nın özellikler ve tasarım bakımından daha mütevazı unsurlarını barındıran modelleri 
içeriyor. Bu yıl da aynı hikaye tekrarlanıyor. 07 
serisinde 5.5 inç, 18:9 FullVision ekran ve inceltilmiş ekran çerçeveleri bulunuyor. Ancak LG'nin amiral gemisi telefonlarına özel bazı unsurları da ödünç alıyor. Kameraya yapılan güncellemeler arasında portre modu da bulunuyor. Böylelikle arka planı bulanıklaştırılmış 
portre fotoğraflar çekilebiliyor. Önde yer alan 5 
megapiksel ön kamera, 100 derecelik geniş görüş 


açılı lensi sayesinde arka planı daha fazla biçimde yakalıyor ya da bir selfie fotoğrafa daha 
fazla kişiyi sığdırıyor. Aynı zamanda LG, 07 
serisine bazı yapay zekâ destekli akıllı özellikler de ekliyor. OLens adı verilen akıllı özellik kamerayı doğrulttuğunuz nesnenin fotoğrafını çekiyor ve onunla ilgili web'de arama yapıyor. Ya çevrimiçi alışveriş sonuçları ya da çekilen nesneyle ilgili bilgiler gösteriliyor. Öte yandan LG, O7 serisinde ses performansı tarafında da bazı iyileştirmeler yapıyor. Bu telefon, DTS:X sanal 3D çevresel ses teknolojisini barındıran ilk uygun fiyatlı telefon olma özelliğini taşıyor. Bu özellik sadece kulaklıklar bağlandığında çalışıyor, ancak DTS:X sayesinde normal bir kulaklık veya hoparlörden çevresel ses deneyimi elde edilebiliyor. Bu, Dolby Atmos'un doğal bir rakibi, ancak ek hoparlör kanalına ihtiyaç duymuyor. LG 
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LG 097 


: 5.5 inç, 1080 x 2160 piksel, : 
: Ekran : 18:9, IPS LCD kapasitif dokunmatik 


e a ll m da a ar il a ema 


1.5 GHZ sekiz Cortex-A53 
: 1.8 GHZ sekiz Cortex-A53 


i 4 GBRAM - 07: 
: 3 GBRAM - 07, O7a 


e Rk e e 


: Dahili Hafıza ; 9 SE RAM -©7* 
i 32 GBRAM - 7, G7a 


e e e 


: Arka: 16 MP ya da 13 MP, faz ! 
: algılamalı otomatik odak, 


BAKA : LED flaş, 1080p video 
—— uu... 
Pil 3000 mAh mm —. | in . 
penny — | m 
İşletim Android 8.0 Oreo 


Sistemi 


YEPYENİ 


074 ise, Ouad Hi-Fi DAC desteğiyle iyileştirilmiş ses 
desteğini daha da ileri götürüyor. LG, bu özellik sayesinde yüksek kaliteli kulaklıklarla kullanıldığında bozulmasız ses çıkışının elde edildiğini söylüyor. 
Diğer özellikler arasında 2.5D Arc Glass arka panel de bulunuyor. Böylelikle arka panele verilmiş hafif kavis sayesinde telefon daha iyi biçimde kavranıyor. Suya ve toza dayanıklılık da IP68 sertifikasıyla belgeleniyor. Ayrıca hızlı şarj teknolojisi sayesinde sadece 30 dakikada pilin yüzde 50'lik kısmı dolduruluyor. Ayrıca LG ilk kez O serisinde parmak izi okuyucu kullanıyor ve bunu arkaya yerleştiriyor. 
Onunla sadece telefonun ekran kilidi açılmıyor, aynı zamanda kamera için deklanşör tuşu olarak da kullanılıyor. Hem LG 07 hem de O7a, 3 GB RAM ve 
32 GB dahili hafıza ile sunulacak. LG 074 ise 4 GB 
RAM ve 64 GB dahili hafıza ile gelecek. Her üç 
telefonda da microSD kartlarla depolama alanını 2 
TB'ye kadar varan miktarda artırmak mümkün oluyor. Ayrıca 07a ve 07 modellerinin arkasında aynı biçimde 13 megapiksel kamera yer alıyor. 07* ise kamera çözünürlüğünü 16 megapiksele çıkarıyor. 
Her üç model de ülkeden ülkeye değişen zamanlarda satışa sunulacak. Fiyat bilgileri de henüz resmiyet kazanmadı. 
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HIC U12*- 


Basınca hassas kenarlar ve tuşlar 


HTC 2018 model amiral gemisi akıllı telefonu HTC U12*'ın duyurusunu gerçekleştirdi. HTC U11x“'ın takipçisi niteliğinde olan HTC U12 Plus ile şirket, her yıl en az bir amiral gemisi telefon çıkarma politikasını devam ettiriyor. HTC U124, teknik özellikler bakımından 2018'in eğilimlerini yakalamayı başarıyor. IP68 korumalı, suya ve toza dayanıklı gövde, 18:9 görüntü oranlı ekran, Snapdragon 845 işlemci gibi özellikler mevcut. 
Arkası camla kaplı telefonun Seramik Siyah, Flame Red ve Yarı Şeffaf Mavi olmak üzere üç farklı renk seçeneği bulunuyor. 2017 model cihazlarda gördüğümüz HTC Liguid Surface tasarımı bu telefonda da varlığını koruyor. 
Böylelikle etkileyici bir parlak cam yüzey elde 


ediliyor, ancak derinliklerde renk değişiklik gösteriyor. Sonuç olarak farklı açılardan bakıldığında farklı renkler algılanıyor. 

Cam gövdenin altında 18:9 görüntü oranlı, Ouad HD çözünürlüklü 6 inç ekran yer alıyor. 
HTC, U12*"ın ekran çerçevesini daha da inceltmek amacıyla LCD paneli ve üstte yer alan cam katmanı yeniden tasarlamış. Sonuçta HTC'den beklenen bir kalite elde ediliyor. 
Oualcomm'un Snapdragon 845 yongaseti yüksek performans vadederken, onu 6 GB RAM, 
64 GB dahili hafıza ve microSD kart yuvası 
destekliyor. HTC, Edge Sense adını verdiği özelliği desteklemeye devam ediyor. Bu sistem telefonu kenarlarından sıktığınızda işliyor, farklı 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HTC U12* 


16.0inç, 1440Xx 
: 2880 piksel, 18:9, 


“Ekran (o: SuperLCD6 
: kapasitif 
: dokunmatik i / Oual işlemci e 


Snapdragon 845 


RAM 6 GB RAM 
Dahili ça /y>g 6 


Hafıza 


Arka:12MPf/1.8  : 

: Dual Pixel 4#24MPf/ : 
: 2.6, OlS, 2x optik 
: Kamera (zum, çift renkliLED 
: flaş, 4K video 

: Selfie:8 MP,f/2.0, 


: İşletim 
: Sistemi 
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Yarı Şeffaf Seramik Siyah Flame Red 


HTC 2018 model amiral gemisi akıllı telefonu HTC U12*'ın duyurusunu gerçekleştirdi. HTC U11*ın takipçisi niteliğinde olan HTC U12 Plusile şirket, her yıl en az bir amiral gemisi telefon çıkarma politikasını devam ettiriyor. HTC U12*, teknik özellikler bakımından 2018'in eğilimlerini yakalamayı başarıyor. IP68 korumalı, suya ve toza dayanıklı gövde, 18:9 görüntü oranlı ekran, Snapdragon 845 işlemci gibi özellikler mevcut. Arkası camla kaplı telefonun Seramik Siyah, Fame Red ve Yarı Şeffaf Mavi olmak üzere üç farklı renk seçeneği bulunuyor. 2017 model cihazlarda gördüğümüz HTC Liguid Surface tasarımı bu telefonda da varlığını koruyor. Böylelikle etkileyici bir parlak cam yüzey elde ediliyor, ancak derinliklerde renk değişiklik gösteriyor. 
Sonuç olarak farklı açılardan bakıldığında farklı renkler algılanıyor. 

Cam gövdenin altında 18:9 görüntü oranlı, Ouad HD çözünürlüklü 6 inç ekran yer alıyor. HTC, U12*ın ekran çerçevesini daha da inceltmek amacıyla LCD paneli ve üstte yer alan cam katmanı yeniden tasarlamış. Sonuçta HTC'den 
beklenen bir kalite elde ediliyor. Oualcomm'un Snapdragon 845 
yongaseti yüksek performans vadederken, onu 6 GB RAM, 64 GB dahili hafıza ve microSD kart yuvası destekliyor. HTC, Edge Sense adını verdiği özelliği desteklemeye devam ediyor. Bu sistem telefonu kenarlarından sıktığınızda işliyor, farklı basınç seviyeleringggöre kamerayı açma ve benzeri işleri yerine getirmeyi sağlıyor. Üstelik bu sistem şimdi daha da genişletilmiş 
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Acer Predator Helios 500 


İntel Core i9'un gücünü sunuyor 


Acer Helios 500 ile oyuncular için güçlü bir seçenek sunuyor. Bugün duyurusu gerçekleştirilen bu yeni bilgisayar, geçen yıl çıkarılan Helios 300 modelinin daha güçlü bir versiyonu olma özelliğini taşıyor. Ekran büyüklüğü 17.3 inçe çıkarılırken daha güçlü grafik kartı ve işlemci seçeneklerine yer veriliyor. 
Helios 500'ün 4K ya da 1080p 144Hz ekran seçenekleri var ve ikisi de Nvidia G-Sync desteğine sahip. Intel Core i9* 8950HK'ye kadar 
olan işlemci, 8 GB bellekli GTX 1070 GPU ve 64 
GB RAM'e kadar farklı konfigürasyon seçenekleri bulunuyor. Acer'ın diğer oyun dizüstü bilgisayarları gibi, Helios 500 de şirketin “Dual AeroBlade 3D” fan sistemini kullanıyor. Böylelikle daha verimli bir soğutma sistemi sunuluyor. 
Ayrıca dahili LED aydınlatma da mevcut. Ayrıca 


Acer, gelecekte çıkacak yeni bir Predator X serisinin de ipucunu verdi. Bu ürünler Intel'in işletme seviyesi Xeon işlemcilerini oyuncular için kullanacak. Ne var ki, bu işlemcileri kullanacak ürünlerle ilgili resmi bir duyuru henüz 
gerçekleştirilmedi. Ayrıca 15.6 inç Helios 300 
modelinin güncellenmiş özel bir versiyonu da tanıtıldı. Bu modelde 144Hz 1080p ekran, güncellenmiş Intel Core i7* işlemci, Nvidia GTX 
1060 GPU ve Acer'ın Dual AeroBlade 3D soğutma 
sistemi yer alıyor. Bu model beyaz ve altın renkli gövdeyle sunuluyor. Son olarak Acer, bir dizi yeni Predator oyun aksesuarı da çıkarıyor. Bunların içinde dizüstü bilgisayarı taşımak için sağlam gövdeli bir kılıf ve Predator markalı oyun 


sandalyesi de bulunuyor. 
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KARŞILAŞTIR 


HUAWEI P20 PRO vs. HONOR 10 


Arkasında Huawei'nin olduğu iki telefon arasında fark var mı? 


Huawei P20 
Pro 


Honor 10 


Yorum 


e e 


: 6.1 inç, 1080 x 2240 piksel, 
: 18.7:9, AMOLED kapasitif 
: dokunmatik 


: 5.84 inç, 1080 x 2280 piksel, 
: 19:9, IPS kapasitif dokunmatik 


Huawei P20 Pro, Honor 10'a 

: göre biraz daha büyük ekrana 

: sahip. Ayrıca kullanılan ekran teknolojisi bakımından da önde. 


970 


970 


Her iki telefonda da Huawei'nin 
: tasarladığı, yapay zekâ tabanlı 
: üstsınıf işlemci bulunuyor. 


e e Ge MM Şe MM Nİ TE ee SE e MP EE) 


: P20Pro'da 6 GBile tek bir 
seçenek sunulurken, Honor 10 
: sahipleri 4 GB RAM de tercih 

: edebiliyor. 


e e e e e e e Me e e 


Depolama alanı tarafında da 
: Honor 10'da ek seçenek mevcut. : 


: Kamera 


: 40 MP (f/1.8, OlS) * 20 MP (f/ 

: 1.6)*8 MP (W2.4), Leica optik, 
: 3x optik zum, lazer otomatik 

: odak, LED flaş, 4K video (Arka) :2AMP,W2.0(Ön) 


: 16MP,f/1.8 *24 MP siyah 

beyaz, faz algılamalı otomatik 
: odak, LED flaş, 4K video (Arka) 
: 24MP,f/2.0, 1080p video (Ön) 


Kamera tarafında, üç arka 

: kameralı P20 Pro daha güçlü. 
: Ancak Honor 10'un çift arka kameralı sistemi de boş değil. 
: Ön kameralar ise aynı 

: görünüyor. 


e e e e ME e GM ME Şİ ME NE re VE ek Me e Mİİ 


Pil kapasitesi bakımından 

: Huawei P20 Pro daha avantajlı, 
: ancak gerçek hayat koşullarını incelemek gerekiyor. 


: 155x73.9x7.8mm. 
: 180gr. 


: 149.6x71.2x7.7mm. 
: 153gr. 


Her iki telefon da parlak cam 

: tasarımlarıyla birbirine yakın 

: görünüme sahip. Ancak Honor 
10 biraz daha küçük alan 

: kaplıyor ve daha hafif. 


Her iki telefonda da Android'in i en son sürümü, üstünde Huawei 
: üretimi EMUl ile birlikte geliyor. 


: Fiyat konusunda Honor 10 biraz : 
: daha avantajlı olacaktır. 
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Apple'ın akıllı saati yaz boyunca bileğinizde olsun 


Apple Watch ile hareketli bir yaz 


Yaza girdiğimiz şu günlerde birçoğumuz akıllı saati Apple Watch, sahip olduğu kilolarımıza daha fazla özen göstermeye sağlıklı yaşam ve egzersiz özellikleriyle başlıyor, daha fazla hareket etmeye yaza girerken ve tüm yaz boyunca size çalışıyor. Bu noktada teşvik edici bazı yardımcı olmayı hedefliyor. Gelin Apple unsurların olması hem güzel oluyor, hem Watch'un hareket özelliklerine yakından de büyük yardımda bulunuyor. Apple'ın bakalım. 


Aktivite 


TOPLAM 
Outdoor Run | 306 KA. 


141 vdk. 
407KM 
23:07,14 


Outdoor Walk 
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Hareket 


Egzersiz 


Duruş 


Tarihçeyi görün 


Halkalarınız, yaptığınız antrenmanları ve elde ettiğiniz başarıları iPhone'daki 


Aktivite uygulamasında görebilirsiniz. 
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Halkalarınızı tamamlayın 


Apple Watch'ta Hareket, Egzersiz ve Duruş olmak üzere 


üç halka bulunuyor. Hedef ise bu halkaları her gün 


tamamlamak. Bu halkaları tamamlamakta olduğunuzu 


gördükçe daha da keyiflenecek, sağlıklı bir gün 


geçirdiğiniz hissini daha çok yaşayacaksınız. 


Apple Watch her hafta aktivitelerinize göre belirlenen yeni bir Hareket hedefi öneriyor. Eğer isterseniz, hareket hedefinizi elle de değiştirebilirsiniz. 


Günde 30 dakika tempolu aktivite yapmak kardiyovasküler hastalıklar, inme, diyabet ve istenmeyen kilo riskini en aza indiriyor. Aynı zamanda uykuyu ve ruh halini iyileştiriyor, stresi azaltıyor. Apple Watch da her gün bu önemli şartı yerine getirmeniz için 


Gün içinde 12 farklı saatte en az 

1 dakika ayağa kalkıp hareket ederek 
Duruş halkanızı tamamlayın. Uzun süre oturmak sağlık sorunlarına neden olabiliyor. Bu nedenle Apple Watch, 
Duruş hedefinize ulaşmak için kaydettiğiniz ilerlemeyi takip ediyor ve 


gün boyunca sizi ayağa kalkmaya 
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Apple Watch ile forma girin 


"is 


App Store 


Nüme Sun Cip 


çe ev gaz 


22 dk « Güç Toplama K 


Bu App Store koleksiyonunda bulunan en 


popüler uygulamalardan biri olan Nike* 


Run Club uygulaması ile sizi motive eden 


milyonlarca koşucu ve her adımınıza 


rehberlik eden uzmanlar sayesinde daha 


ileriye, daha hızlı gideceksiniz. Elvin 


Levinler, NRC İstanbul Baş Antrenörü Mehmet Çetin ve NRC İstanbul Baş 
Pacer'ı Ömer Faruk eşliğindeki Sesli 


Rehberli Koşu sayesinde çok daha 


eğlenceli ve motive bir koşu deneyimi 


JUNE Lgi 


Niket Run Club 


MySwimPro 


MyFitnessPal 


Sweat: Kayla Itsines 
Fitness 


Strava Training: Run & 
Ride 


FitPort 


Runtastic GPS Koşu Takibi 


Runtastic Results Egzersizleri 


Slopes 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yaşayacaksınız. Sweat with Kayla 


uygulaması ile fitness uzmanı Kayla 


Itsines, Bikini Vücudu Rehberlerini 


uluslararası üne kavuşturan her şeyi 


DOSYA 


içeren uygulamasıyla tüm sağlık ve fitness 


hedeflerinize ulaşmanızı sağlarken, önde 


gelen fitness uygulamalarından biri olan 


MySwimPro, yüzücülerin kişiselleştirilmiş 


antrenman planları, videolar ve analizler 


aracılığıyla hedeflerine ulaşmalarına 


yardımcı olacak. 
4 
FM 


E 


Runkeeper - GPS Running 
Tracker 


Zova: Workout, Stretch & 
Track 


SmartGym: Manage Your 
Workout 


Zones for Training 


Fitwell Kişisel Egzersiz 


Koçun 


Swim.com Smart Swim 


Tracking 
Lifesum: Diet & Food 


Tracker 


Seven - 7 Minute Workout 


Gymatic Workout Tracker 


teknoblog DOSYA 
--— dergi 


Doğru beslen, formda kal 


Düzenli olarak egzersiz yapmak tabii ki önemli, ancak O sayesinde yaktığınız kalorileri hayatınızdan kalıcı şeker ve yağ tüketimini gözden geçirmezseniz bunun olarak çıkarabilirsiniz. 
pek işe yarayacağını sanmıyoruz. Bu uygulamalar 


İŞ Nutria MealPrepPro: Meal prep 9 
in. planner Planner 
Fit Men Cook - Lifesum: Diet & Food Runtasty - Healthy Recipes 
| z 
Healthy Recipes Tracker 


HI Hipppie Lane K | YAZIO Kalori Sayacı 


8fit Workouts & Meal 


FoodPrint - Diet Meal Plan 


Herkes için egzersiz uygulamaları 


Spor salonuna gitmenin alternatifi ne olabilir? Sizler hangi hedef kitle için mükemmel olduğunu ve o için seçilen uygulamalarla sadece vücut ağırlığını uygulamayı benzersiz kılan özellikleri anlatan bu kullanarak etkili egzersiz yapmanın yollarını koleksiyona mutlaka göz atmadan geçmeyin. 


öğrenebilirsiniz. Size her uygulamanın konseptini, b Runtastic Results PX Full Control Sweat Deck Egzersizleri gı) Bodyweight v4 


Freeletics Bodyweight 


Bodyweight: Your Own 
Gym 
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Hedef, karın kasları 


Karın kası yapma hayalleri görünmek zor, ama bu 

kurmaktan yorulduysanız, kendinizi o uygulamalarla hayalinizdeki vücuda App Store'daki bu uygulamalara kavuşmak için bir adım atabilirsiniz. 
bırakın. Cristiano Ronaldo gibi 


Runtastic Six Pack karın kası 
KI Freeletics Bodyweight © YAZIO Kalori Sayacı 


Six Pack Photo Editor 


Farkındalık uygulamaları 


EN Nefes: Apple Watch'un yerleşik uygulamalarından Nefes ,bir dizi derin soluk alıp vermeniz için size yol gösterir ve her gün nefes alma egzersizi yapmak için zaman ayırmanızı anımsatır. 


Meditasyon: İlk ve tek Türkçe meditasyon uygulaması olan Meditasyon ile günde 5 dakikadan 


b başlayan farkındalık egzersizleri ile bedeninizi ve duygularınızı tanımanıza, stresinizi yönetmenize, 


endişenizi azaltmanıza ve uyku problemlerinizi çözmenize yardımcı oluyor. 


Headspace: 190'dan fazla ülkede 16 milyonun üzerinde kullanıcıya sahip olan Headspace uygulaması, stresten anksiyeteye, ilişkilerden uykuya kadar her konuya yardımcı olmak amacıyla 


tasarlanan yüzlerce rehberli meditasyon sunuyor. 


Calm: 11 milyondan fazla kez indirilen ve 50.000'den fazla beş yıldızlı yorum alan Calm, dünyanın 


en iyi meditasyon uygulamalarından biri. Uygulama, 21. yüzyılın en önemli zihin sağlığı 


YogaGlo: YogaGlo, günlük hayatınıza farkındalık ve hareket katmayı amaçlıyor. YogaGlo, Derik Mills 


oNM e 


tarafından dünyaca ünlü yoga ve meditasyon eğitmenlerine daha geniş bir kitlenin erişebilmesini 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Facebook'un geleneksel geliştirici etkinliği F8, Instagram ve WhatsApp gibi, sosyal ağ bu yıl mayıs ayının hemen başında devinin popüler servislerinin ne gibi gerçekleştirildi. Cambridge Analytica yeniliklerle kullanıcılarının karşısına çıkacağı skandalının hemen arkasından gerçekleşen da konuşuldu. Facebook F8'in önemli bu etkinlikte sadece Facebook'ta değil, duyurularını sizin için derledik. 
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Facebook çöpçatan servisiyle Tinder'a rakip oluyor 


Facebook ana mobil uygulamasına çöpçatanlık katmanı ekliyor. Aslında Facebook, Şubat 2004'te kurulduğundan beri kullanıcıların ilişki durumunu göstermelerine izin veriyordu. Bu hamle, 2.2 milyardan fazla aylık aktif kullanıcı kitlesi olan Facebook'un dönüşmesine yol açacaktır. Çöpçatan bölümü Facebook'un ana uygulamasının içinde olacak, ancak kullanımı tamamen isteğe bağlı ve kullanıcının rıza göstermesi hâlinde işleyecek. 
Facebook, bunun geliştirilmesi sırasında gizlilik ve emniyetin en başından beri en önemli kriterler olduğunu vurguladı. Arkadaşlarınızın profilinizi 


görmeyeceğini, arkadaşınız olmayan kişilere de sadece profilinizin tavsiye edileceğini dile getirdi. Profiller, Tinder ve Bumble gibi mobil odaklı diğer çöpçatan uygulamalara benzer bir görünüm sergilerken tam ekranlı profil fotoğrafları da görülebiliyor. Ne var ki, Facebook'un çöpçatanlık felsefesi biraz daha kitlelere odaklanıyor, platformda parçası olduğunuz etkinlikler ve gruplarla entegrasyonlar barındırıyor. “Kilit açma” adı verilen bir özellikten de bahsedildi. Bu, Facebook'un arkadaşlık platformunun herhangi bir kullanıcısına, profilini grup veya etkinliklerin diğer katılımcılarına açık hâle getirme imkanı veriyor. Bundan sonra da 


mesajlaşmalar, Facebook Messenger'dan ayrı sohbet oturumlarında 


gerçekleştiriliyor. 


Facebook Geçmişi Sil aracıyla geçmişinizi silmenize izin verecek 


sonra, etkileşimde bulunduğunuz uygulamalar ve web siteleriyle ilgili bilgileri görebilecek ve bu bilgileri hesabınızdan silebileceksiniz. Bu bilgilerin hesabınızla birlikte saklanması seçeneğini bile kaldırabilirsiniz. 
Bununla birlikte Facebook, aktivite ve beğenilerin iyi bir son kullanıcı deneyimi sunmak için kritik önem taşıdığına inanıyor. Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, “Açık olmak gerekirse, tarayıcınızdaki çerezleri temizlediğinizde, bu deneyiminizin daha da kötüleşmesine neden olabilir. Her web sitesinde tekrar oturum açmanız gerekebilir ve bazı 


şeyleri yeniden yapılandırmanız gerekebilir. Benzeri 


Geçmişi Sil, Facebook'un gizlilik kontrolü için var olan burada da olacak.” dedi. CEO, Facebook'un seçimlerinizi 


mevcut özelliklerinin yanına ekleniyor. Facebook'ta yeniden öğrenirken iyi bir deneyim sunmayabileceği tıkladıklarınız, ziyaret ettiğiniz web siteleri ve benzeri konusunda da uyarıda bulundu. Ne yazık ki, Facebook 


aktiviteleri, yani göz atma geçmişini silmeniz için basit bir Geçmişi Sil özelliğinin yapımının ve çıkışının birkaç ay 


kontrol olacak. Bu güncellemeyi kullanıma sunulduktan alacağını söylüyor. 
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WhatsApp'e grup video görüşmeleri ve çıkartmalar geliyor 


WhatsApp ile ilgili bazı değişiklikler, ana şirket Facebook'un geleneksel F8 geliştirici 

konferansında duyuruldu. WhatsApp'a da aralarında çıkartmalar ve işletmeleri hedefleyen uygulama özelliklerinin de bulunduğu birtakım yenilikler geliyor. 
Mesajlaşma platformu grup video görüşmelerini önümüzdeki aylarda ekleyecek. WhatsApp direktörü Mubarik Imam, anlık mesajlaşma servisine gelecek yenilikler hakkında bilgi verdi. Imam, grup video görüşmelerinin nasıl işleyeceğini fazla detaylandırmadı, ancak gösterimi yapılan örnekten, toplu görüşmelere aynı anda dört kişinin katılabileceği anlaşılıyor. Yönetici, WhatsApp'ın şu anda 450 milyonun üzerinde günlük kullanıcısının olduğunu, her gün servis üzerinden 2 milyar dakikanın üstünde sesli ve görüntülü görüşmenin yapıldığını da belirtti. Ayrıca WhatsApp, eklenecek çıkartmalar ile Facebook Messenger ve Wechat gibi diğer mesajlaşma uygulamalarının izinden gidiyor. Ayrıca üçüncü taraf şirketlere de kendi çıkartma koleksiyonlarını geliştirme imkanı tanıyacak. Son olarak WhatsApp, işletmelere yönelik adımlarını sıklaştırıyor. Bu yılın başlarında Android tarafında İşletmeler için WhatsApp uygulamasını çıkarmıştı ve bu uygulama şu anda ücretsiz olarak dağıtılıyor. Ancak uygulamanın daha fazla özelliği için büyük markalardan ücret alınabileceği ve böylelikle onların daha fazla müşteriye ulaşıp daha fazla gelir elde etmelerine kapı açılabileceği tahmin ediliyor. 
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Instagram Hikayelerine Spotify ve 
GoPro desteği geliyor 


(Mn, 475 


" 


Everyday 


Instagram F8 ile birlikte kullanıcılara birtakım yeni özellikler sunmaya başladı. Bunların arasında Spotify ve GoPro gibi uygulamaların Hikaye entegrasyonları önde geliyor. Ayrıca ünlülere ve diğerlerine yüz filtreleri, yazı stilleri ve çıkartmalar oluşturmaya olanak sağlayan yeni kamera efektleri platformu bulunuyor. Eğer Spotify ya da GoPro uygulamalarını kullanıyorsanız, ilgili butonlara tıklatarak içeriğinizi Instagram Hikayelerine gönderebilirsiniz. Daha sonra içeriği düzenleyip hikayenize ekleyebilir ya da bunu bir kişiye doğrudan mesaj olarak gönderebilirsiniz. Spotify entegrasyonu dinlediğiniz şarkıların, çalma listelerinin ya da albümleri çıkartma olarak paylaşmanıza izin veriyor. Ayrıca bu, Spotify'daki ilgili müzik parçasına bir bağlantı da veriyor. Instagram, yeni Hikayeler entegrasyonunun üçüncü taraf uygulamalara içeriklerini doğrudan Facebook Hikayeleri içinde paylaşma fırsatı vereceğini de söylüyor. Ayrıca Instagram, Facebook'un Kamera Efektleri Platformu'ndan yararlanarak Ariana Grande, Vogue ve NBA gibi kişi ve kuruluşlardan yeni artırılmış gerçeklik efektlerini ekliyor. 
Bunların arasında Kylie Jenner'ın favori rujunun rengini bir selfie fotoğrafta denemek ya da Jiff Pom'un uçuşan kalplerini eklemek de bulunuyor. Eğer yeni bir efekti bir kişinin hikayesinde görürseniz, onun üstüne tıklatarak siz de deneyebilirsiniz. Söz konusu efekt, kullanabileceğiniz efektler tepsisine eklenecektir. 
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Instagram'a video sohbet özelliği ve yenilenmiş Keşfet sayfası geliyor 


Who wants to hang out 


ğü later today? 


I'm around after 6 
p Where you want to go? 


Great! Shilpa are you in? 
Yes totaliy in! 


Great! ti call you guys 


later and we can pick a o 


Keşfet sayfası artık sayfanın en tepesinde karusel biçiminde gösterilen butonlar bulunacak. Kullanıcılara hayvanlar, fotoğrafçılık, mimarlık gibi belirli konu başlıkları gösterilecek. 
Kullanıcılar bu tür özel konular hakkında daha fazla paylaşım görme imkanına sahip olacak. Güncellemeyle birlikte ilgi alanlarınıza uygun daha fazla içerikte gezinme şansına sahip olacaksınız. 
Instagram'ın Keşfet sayfası genel olarak Instagram'ın seveceğinizi düşündüğü paylaşımlara yer verdiği bir sayfadır. Ayrıca bu sayfa kullanıcılara yeni içerikleri, kişileri ve markaları keşfetmelerine imkan sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Keşfet sekmesi geçmişte de birkaç kez düzenlemeden geçmişti. 
Bildiğiniz kişilerin paylaştığı fotoğraflar, Hikâyeler, videoların daha fazla ön plana çıkarılması gibi birtakım eklemeler yapılmıştı. 
Ayrıca Instagram kullanıcılara görüntülü sohbet imkanı getiriyor. Şu anda test aşamasında olan video 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sohbet özelliği çok yakında dünya çapında kullanıcılara sunulacak. Video sohbete başlamak isteyen kullanıcıların, aramak istedikleri kişilerin sohbet ekranına girip burada tepede yer alan yeni kamera ikonuna tıklatmaları yeterli oluyor. 
Instagram'da bir grup sohbeti ya da doğrudan mesajlaşma başlatmak için, ana sayfada sağ üst köşede görülen uçak ikonuna tıklatmalı, daha sonra açılan sayfada * 
işaretine tıklatarak bir ya da daha fazla kişi seçmelisiniz. 
Video sohbet bir kişiyle ya da küçük bir kullanıcı grubuyla gerçekleştirilebiliyor. Sohbet sırasında video ekranını küçültebilir, Instagram'da gezinirken de sohbete devam edebilirsiniz. Video sohbet özelliğinin geleceği son birkaç aydır konuşuluyordu. Ne var ki, Instagram bir görüntülü görüşme içinde kaç kişinin aynı anda yer alabileceği hakkında bir bilgi vermedi. 


teknoblog DOSYA 
-- dergi 


Microsoft gelecek planlarını paylaştı 


Build 2018 


Microsoft, geleneksel asistan, Windows gibi geliştirici konferansı Build önemli konular hakkında da 2018'i 7-8 Mayıs tarihlerinde o son gelişmeler geliştiricilerle ABD'de gerçekleştirdi. Bu paylaşıldı. Microsoft'un etkinlikte Microsoft'un Build 2018 etkinliğinden öne geleceğe dönük planlarını çıkan duyuruları ve diğer 


öğrenme fırsatı bulduk. Aynı (o gelişmeleri bir araya zamanda yapay zekâ, sanal getirdik. 


Microsoft Build 


2018 
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Windows 10 yüklü cihaz sayısı 700 milyona ulaştı 


Microsoft, Windows 10 yüklü aktif cihaz sayısının 700 milyona 

ulaştığını duyurdu. Söz konusu sayı, en popüler bilgisayar işletim sisteminin büyümesini hız kesmeden sürdürdüğünü gösteriyor. Geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen Build 2017'de işletim sisteminin yüklü olduğu cihaz sayısının 
500 milyon olduğu açıklanmıştı. 2017'nin kasım ayında ise yıllık hissedar 
toplantısında konuşan Microsoft CEO'su Satya Nadella, işletim sisteminin yüklü olduğu aktif cihaz sayısının 600 milyona ulaştığını duyurmuştu. 


EM Windows 10 


Microsoft yola çıkarken işletim sisteminin üç yıl içinde 1 milyar cihaza 


ulaşmasını hedeflemişti. Ancak bu hedefin fazla iddialı olduğunun farkına varan şirket, bir yıllık sürenin sonunda revizyona 


gitmişti. Microsoft'tan 2016'nın temmuz ayında yapılan açıklamada Windows 10'un yüklü olduğu cihaz sayısının 1 milyarı 


bulmasının 2018'in sonrasına sarkabileceği belirtilmişti. 


Microsoft Windows 10'da Fluent Design'ın geleceğini gösterdi 


Build kapsamında düzenlenen bir Fluent Design oturumunda Microsoft, Windows 10 uygulamalarında bu yıl görünecek bazı değişiklikleri paylaştı. Şirket Fluent Design genelinde gölge efektlerini kullanıyor. Aynı zamanda metinsel menüleri modernize ediyor, uygulamalarda da birbiriyle tutarlı geri düğmesi kontrollerini uyguluyor. Değişiklikler Fluent Design'ın daha iyi hâle getirilmesi için yapılıyor. Microsoft'un sahibi olduğu tüm Windows 10 uygulamalarında birbiriyle tutarsız Fluent tasarım uygulamalarının önüne geçilmesi umuluyor. Üçüncü taraf uygulama geliştiricilerinin de Fluent kontrollerine uyum sağlaması gerekecek, böylelikle uygulamalarında yeni tasarım unsurlarını 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kullanabilecekler. Microsoft'un bile bunları kendi Windows 
uygulamalarına getirmesi gerekecek. Windows 10 
uygulamaları için getirilen gölge efektleri uygulamalara daha fazla derinlik katıyor. Ayrıca Microsoft renk kullanımına da eğiliyor. Tüm bu küçük eklemeler daha iyi ve hoş görünümlü uygulamaların elde edilmesine katkıda bulunacaktır. Ancak Microsoft bir diğer yandan dokunma odaklı Fluent Design tasarım elemanlarıyla ilgili de birtakım adımlar atıyor. Fluent Design'ı kullanan Evrensel Windows Uygulamalarında bulacağınız kontrollerin sayısı epey fazla ve bunların çoğu tabletler ve dokunmatik ekranlı cihazlar için optimize edilmiş. 
Microsoft, geliştiricilerden kullanıcı arayüzünün, 


özellikle fare ve 


klavye kullanıcıları 

için çok büyük kontrollere sahip olduğu şeklinde geri bildirimler aldığını kabul ediyor. Bunu daha küçük kontrollerle dengelemeye çalışıyor. Aynı zamanda daha yoğun ve karmaşık uygulamalar için tasarlanmış bir kompakt mod da geliştiriyor. 
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Microsoft Kinect buluta taşınıyor 


Microsoft Kinect'in buluta taşınacağını açıkladı. 
Geliştiricilerin Kinect ile yaptıklarından ilham alan 


Microsoft, Kinect'in HoloLens'te sunulan bazı özelliklerin 


DOSYA 


temelini oluşturduğunu dile getirdi ve önümüzdeki dönemde “Azure için Project Kinect” ile Kinect'in imkanlarını daha geniş bir alana yaymayı istediklerini ifade etti. Kinect'in Azure'a taşınmasının önemli bir gelişme olduğu söylenebilir. Microsoft, Xbox 360 ile kullanıma sunduğu derinlik kamerası ve mikrofon barındıran aksesuarın üretimini geçtiğimiz ekim ayında sonlandırmıştı. Microsoft Kinect üzerinde bulunan derinlik sensörü Azure yapay zekâ servislerine bağlanacak, böylelikle cihazlar hem daha “doğru” çalışacak hem de daha az güç tüketecek. Derin öğrenme sayesinde küçük ağ operasyonlarına yapay zekâ algoritmalarını yerleştirmek kolaylaşacak. 


Yapay zekâ teknolojisi insanlığa yardım için kullanılacak 


Microsoft yapay zeka teknolojisini kamu yararı için 


kullanma planını Build 2018 konferansında duyurdu. Bu 


an 


doğrultuda “Erişilebilirlik için Yapay Zekâ" isimli bir program başlatan şirket, önümüzdeki 5 yıl boyunca 


engelli insanların yararlanabileceği yapay zekâ 


teknolojilerini geliştirmek adına 25 milyon dolarlık bir 


kaynak ayıracak. Microsoft daha önce de “Dünya için 


an 


Yapay Zekâ" girişimiyle teknolojiyi çevresel inovasyon için 


kullanmaya yönelik çalışmalar yapmıştı. Şirket yeni 


programını da yatırımlar, ödüller ve gerektiğinde uzman 


28 


desteği sunarak sürdürmeyi planlıyor. Tahmin edilebileceği üzere, söz konusu yapay zekâ çözümleri Microsoft'un bulut servislerine de bağlanacak. Microsoft yeni programı çerçevesinde engellilerin istihdamı, diğer insanlarla ve modern hayatla ilişkilerin kuvwvetlendirilmesi gibi konular için yapay zekâ gelişiminin hızlandırılması üstüne odaklanacak. Daha önce Seeing Al ile görme engellilere, Helptico ile de otizmlilere yardımcı olan Microsoft, yeni girişimi çerçevesinde benzer destek uygulamaları sunmayı planlıyor. Microsoft yapay zeka teknolojisiyle ilgili başka duyurular da yaptı. Şirket Azure IOT Edge Runtime'ı açık kaynaklı hâle getireceğini açıkladı. 
Bu sayede geliştiriciler cihazlarının bulut sunucularına nasıl bağlandığı konusunda daha fazla kontrol imkanına sahip olacak. Buna ek olarak, cihazların kameralar üzerinden otomatik biçimde öğrenmesini mümkün 

kılan Custom Vision özelliğine çevrimdışıyken de erişilebilecek. DJI ile Windows 10'da yeni bir drone yazılımı geliştirme kiti hazırlamak için işbirliğine giden şirket, Oualcomm ile de bir bilgisayar görüşü geliştirici kiti hazırlayacak. Böylelikle yapay zekâ yeteneklerini Ouyalcomm'un yongalarını taşıyan kameralı Nesnelerin İnterneti cihazlarına getirmek kolaylaşacak. 
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Microsoft Kinect buluta taşınıyor 


Microsoft karma gerçeklik araçlarının listesini Microsoft Layout adı verilen yeni bir programla genişletiyor. Layout, kulanıcılara ister Microsoft HoloLens, ister başka bir sanal gerçeklik başlığını kullanarak tasarım yapma ve gerçek mekanları görselleştirme fırsatı sunuyor. Layout, Windows Mixed Reality kullanıcılarına sanal yer planı tanımlamayı, daha sonra da bir VR başlığı içinde üç boyutlu modelleri taşıma fırsatı veriyor. Odanın nasıl görüneceğinin bir ön izlemesi sanal gerçeklikte yapılmış oluyor. Daha sonra kullanıcılar fiziksel konuma gidebilir, HoloLens'i kullanarak o yerleşimi doğrudan mekanın içinde görüntüleyerek yeni nesnelerin mevcut nesnelerin yanında nasıl görüneceğini test edebilir. Aslında Microsoft Layout ile benzer işleri yapan birçok tasarım aracı bulunuyor. Bunların arasında mobilyaları bir alanda ön 


izlemeye olanak sağlayan artırılmış gerçeklik uygulamaları da mevcut. Ancak Microsoft'un videosu, Layout'un o uygulamalara göre daha fazla ticari odaklı olduğunu gösteriyor. Kullanıcılar bir fabrikanın yer planını verimli bir şekilde yapmaya çalışırken görülüyor. Genel olarak, artırılmış gerçeklik gözlükleri bireysel kullanıcılara nazaran, kurumsal kullanıcılar içinde daha çok yaygınlaştı. 
Microsoft da Adobe, Trimble ve bunun gibi diğer şirketlerle iş ortaklıkları kurarak tasarımcılar ve mühendisler için HoloLens uygulamaları sunuyor. 
Microsoft, karma gerçeklik yolculuğunu 2015'te, HoloLens başlığıyla birlikte başlattı. Daha sonra Windows Mixed Reality serisi ile birlikte işleri daha da ilerletti. Microsoft Layout, Windows Mixed Reality'nin yeteneklerini bir adım daha öteye taşıyacaktır. 


Drone'lar Windows 10'a kolaylıkla bağlanacak 


DJI, Microsoft ile iş birliği 

yaparak Windows 10 için yeni bir drone yazılım geliştirme araç seti (SDK) geliştiriyor. Böylelikle tam uçuş kontrolü sağlanabilecek, aynı zamanda Windows 
10 PC'lerine veri transferi mümkün olacak. 
Drone'ları kontrol etmenin yanı sıra, SDK multispektral sensörler ya da özelleştirilmiş tetik mekanizmaları üçüncü taraf donanımları DjJI'nin drone'larına kolaylıkla entegre etmeye imkan sağlayacak. 
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Böylelikle müşterilerin drone'larıyla yapabileceklerinin sınırı genişleyecek. İlerleyen aşamada iki şirketin, Microsoft'un Azure platformunu, DjI'nin ticari çözümleri için tercih edilen bulut sağlayacısı olarak kullanmak için birlikte çalışacağı da belirtiliyor. Aynı zamanda kurumsal müşteriler için, Microsoft'un yapay zekâ servislerinin kullanılarak hava görüntülerinin ve videolarının analiz edilmesi ve yorumlanması da yapılacaklar arasında yer alıyor. 


teknoblog 
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Yapay zekâ her yerde 


Google 1/0 2018 


Google'ın geleneksel geliştirici (o kadar farklı birçok Google 


etkinliğine yapay zekâ servisine yapay zekâ etkisini damgasını vurdu. Android'den o giderek artırıyor. Google'ın ilgi Google Asistan'a, çekici 1/0 2018 duyurularını Haritalar'dan Haberler'e sizin için derledik. 


He 
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Android P yapay zekâ sayesinde sizi daha iyi anlayacak 


Android P kullanıcı arayüzü tarafında dikkat çekecek, deneyimi değiştirecek birtakım değişiklikler içeriyor. 
Google'ın son zamanlarda ilerlediği yönü dikkate alarak tahmin edebileceğiniz üzere, değişikliklerin ve düzenlemelerin büyük çoğunluğu gücünü yapay zekâdan alıyor. Yani, çok yakında telefonunuz sizi çok fazla şekilde düşünecek. Dikkat çeken ilk önemli değişikliklerden bir tanesi yeni sürükleme hareketleri oluyor. Ekranın altından yukarı doğru sürüklediğinizde uygulama seçim menüsü geliyor. Ekranın altından sağa sürüklediğinizde ise açık olan uygulamalar arasında geçişi sağlayan çoklu görev ekranı çıkıyor. Bunlar Apple'ın iPhone X'un ekranında kullandığı navigasyon hareketlerine oldukça benziyor. 
Android telefonlarında görmeye başladıkça, epey fazla karşılaştırmanın yapıldığı da görülecektir. App Actions adını taşıyan ve Uygulama Hareketleri olarak Türkçeleştirebileceğimiz, yapay zekâ destekli bir tahmin özelliği de bulunuyor. Bu, telefonda kullanmak üzere olduğunuz işlevi veya özelliği önceden takip ediyor. Bunu yaparken geçmişteki faaliyetlerinize dayanan birtakım verilerden yola çıkıyor, daha sonra bu hareketleri yeniden yerine getirmeniz daha kolay oluyor. Kulaklığı taktığınızda müzik dinlemeye devam etmeniz ya da sık aradığınız bir kişiyi arama düğmesinin karşınıza çıkması bu özelliğin kullanımına bir örnek olarak gösterilebilir. 
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Bir başka yapay zekâ destekli özellik de Uyarlanabilir Parlaklık. Bu da kullanım alışkanlıklarınızı, aynı zamanda çevresel ışığı hesaba katıyor. Ortam ışığını dikkate alıp ekran parlaklığını sadece buna göre ayarlamak yerine, sizin ekran parlaklığını belirli bir seviyedeyken artırıp azaltmadığınızı biliyor. Daha sonra buna göre ekran parlaklığının ayarlamasını, sizin istemeden önce gerçekleştiriyor. Android P'ye eklenen yeni kullanım paneli de telefon kullanımınızı eskisine göre daha detaylı hâlde karşınıza çıkarıyor. Her bir uygulamada ne kadar zaman harcadığınızı gözler önüne seriyor, aynı zamanda farkına vardığınız herhangi bir kötü alışkanlığı kontrol etmenize yardımcı olacak araçları da sağlıyor. Her bir uygulama için zaman sınırlamaları koyabilirsiniz. Bu, biraz ebeveyn kontrolü gibi görünse de, bir açıdan da kişisel kontrol niteliği de taşıyabilir. Bir uygulamada zaman sınırına eriştiğinizde, uygulamanın ana ekrandaki ikonunun rengi griye dönüşüyor. Bu sınırlamayı göz ardı edebilirsiniz, ancak burada amaçlanan dijital bağımlılıklarının önüne geçmek olsa gerek, bu nedenle böyle bir hareketten kaçınmalısınız. Öte yandan “Shush” adını taşıyan bir başka özellik de, telefonunuzu masaya ekranı yüzeye bakacak biçimde ters koyduğunuzda Rahatsız Etme modunu otomatik olarak etkinleştiriyor. 
Sadece acil durum kişileri bu modu aşabiliyor. Yatakta telefonunuzu karıştırırken ekranın uykunuzun gelmesini engellemesi probleminin üstesinden gelmek isteyen Google, Android P'de Wind Down adı verilen bir özelliği de kullanıma sunacak. Bu özellik etkin olduğunda ekranda gri rengin tonları hakim olacak. Böylelikle gözün farklı renklerle uyarılması azalacak, uykunuz daha çabuk gelecek. Google, Android P beta sürümünü de herkesin indirmesine açtı. Google'ın Pixel 2 ve Pixel 2 XL telefonlarına ek olarak; Essential Phone, Oppos R15 Pro, Nokia 7 Plus, Sony Xperia XZ2, Xiaomi Mi Mix 25, Vivo X21 ve OnePlus 6'ya da Android P beta yüklenebiliyor. 
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Google Haberler baştan aşağı yenilendi, yapay zekâ ile güçlendi 


Yeni Google Haberler deneyimi “Sizin İçin” adını taşıyan bir bölümle başlıyor. Burada Google'ın sizin için seçtiği beş önemli haber yer alıyor. Bunlar dünyadan haberler, yerel haberler ve takip ettiğiniz konularla ilgili yeni gelişmelerden oluşuyor. Daha sonra Başlıklar bölümüne geçerek dünyanın dört bir yanından derlenen haberleri görebilirsiniz. Buradaki ek bölümler de spor, ekonomi veya teknoloji gibi farklı konular hakkındaki haberleri görmenize imkanı tanıyor. Haber yayınları adını taşıyan yeni bir görsel format da bulunuyor. Bu, doğal dil anlama yöntemini kullanarak belirli bir konu hakkındaki farklı haber makalelerini, videoları ve demeçleri derliyor. Bu, farklı haber kaynaklarında gezinerek olayların temellerini öğrenmenizi sağlayacak. Eğer isterseniz, istediğiniz haberlerle ilgili daha fazla ayrıntıyı da alabileceksiniz. Eğer bir konu hakkında daha fazla detay isterseniz, Google Haberler bunun için “daha fazla detay” olarak çevirebileceğimiz, “Full Coverage" özelliğini sunuyor. 
Böylelikle bir haberin farklı kaynaklardan derlenmiş detaylı dökümünü alabilirsiniz. Kaynaklardan elde 

edilen unsurlar sosyal ağ yorumları, yerel haber kaynaklarından haberler ve önde gelen haber kaynaklarının haberleri olabiliyor. Google Haberler, haberler hakkındaki yorumları da derleyecek ve 

bunları tek bir yerde, gerçek zamanlı olarak 

sunacak. Google'ın gösterdiği örnekte, Porto Riko'da meydana gelen elektrik kesintisinin Google 

Haberler'de, manşet niteliğinde bir haber ve daha 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sonra onun altında yer alan önemli haber başlıkları şeklindeki gösterimi görülüyor. En altta ise haber hakkında merak edilenler, ilgili kaynaklardan tweet'ler ve haber doğrulamaları gösteriliyor. Her ne kadar Google asılsız haberler konusuna girmese de, haber doğrulamaları bu soruna eğilme şeklinde yorumlanabilir. 
Google, bu problemle başa çıkmak için Google News Initiative adı verilen girişimi altında da çeşitli çalışmalar yapıyor Google, Google Haberler içinde herkese, farklı haber kaynaklarından derlenmiş ve filtreden geçirilmemiş haberlerin sunulduğuna dikkat çekiyor. Son olarak Gazetelik bölümü de Google Haberler'e ekleniyor. Bunun için eklenmiş özel bir sekme içinde yayıncıları görebilir, bunları takibe alabilirsiniz. 1000'in üzerinde yayın, mobil formata uyarlanmış biçimde burada yer alıyor. Eğer bir yayına abone olmak isterseniz, kredi kartı formları veya şifrelerle uğraşmanız gerekmiyor. Google'ın yeni eklediği Google'da Abone Ol platformu sayesinde, yayıncının abonelik butonuna tek bir tıklatmayla abonelik gerçekleştirilecek, ödeme işlemi de yerine getirilecek. 
Paralı içeriğe daha sonra Google Arama veya yayıncının web sitesi gibi bölümler üzerinden, istenilen herhangi bir cihazdan erişilebilecek. Google Haberler, mobilde ve masaüstünde Google Play Gazetelik'in yerini aldı. 
Uygulama geçen ayın sonlarından itibaren Android, iOS ve web için, 127 ülkede faaliyete geçti 


O 
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Google Fotoğraflar siyah-beyaz fotoğrafları otomatik olarak renklendirecek 


Google Fotoğraflar telefonunuzdaki fotoğrafların hepsini tavsiye edilmesi oluyor. Google, geliştiriciler için API'lar birden yedeklemenin en kolay ve en iyi yöntemlerinden çıkarıyor ve onlara Google Fotoğraflar'a doğrudan bir tanesini sunuyor. Google, bugün bu servis için bağlanma imkanı sağlıyor. Google, bu araçların ve 


birtakım yeniliklerin ve iyileştirmelerin duyurusunu API'ların geliştiricilere Google Fotoğraflar'ın arama, 


gerçekleştirdi. Yeni özelliklerin içinde en ilgi yükleme ve paylaşım araçlarını doğrudan çekici olanı ise eski siyah ve beyaz renkli uygulamalarına ekleme fırsatını tanıyacağını fotoğrafları yapay zekâ yardımıyla söylüyor. Fotoğraflar hem Android hem de iOS'te otomatik olarak renklendirilmesi oldu. bulunuyor. Bu uygulamalar fotoğrafları ve Eski bir fotoğrafın resmini telefonla videoları otomatik olarak, ücretsiz çekip yüklediğinizde, Google Fotoğraflar bunu biçimde depolama fırsatı sunuyor. Aynı analiz edecek ve renkli versiyonunu üretecek. zamanda bu servis akıllı kategorilendirme ve Buna ek olarak Google, yapay zekânın organize etme özelliklerine de sahip. Bunlara 


yardımıyla fotoğraflardaki farklı nesneleri ayırt fotoğraf düzenleme araçlarının ve fotoğraf kitabı 


edebildiğini, dokümanların resimlerini tanıyabildiğini ve oluşturmayı da ekleyin. Google, yeni özelliklerin Google bunları otomatik olarak PDF dosyalarına çevirebildiğini Fotoğraflar uygulamasına ne zaman ekleneceği hakkında söylüyor. Bir başka yenilik de fotoğraflar için pozlama ise henüz herhangi bir bilgi vermedi. 


ayarlamalarının ve iyileştirmelerinin otomatik olarak 


Gmailın Akıllı Yazma özelliği e-postaları sizin için yazacak 


Google, geleneksel geliştirici konferansında Gmail 


için Smart Compose, yani Akıllı Yazma adını mi ES 

taşıyan yeni bir özelliğin duyurusunu Simmem miki ral zelil i : U we , A 

gerçekleştirdi. Akıllı Yanıt özelliğinin bir uzantısı Samed 4 Santa 

olan Akıllı Yazma özelliği, siz yazı yazarken e- ğin maral 

posta iletisinin gövdesi içinde kullanılabilecek ğe indi Vey a a 


tam cümle önerilerinde bulunuyor. Bu özellik ii kl ü İ arka planda çalışacak ve sevdiğiniz bir kalıp gördüğünüzde, sadece ona tıklatarak seçmeniz yeterli olacak. Metin otomatik olarak e-posta | ü gövdesine yerleşecek. Bu özellik e-posta iletilerini 

yazarken zamandan tasarruf etmeyi sağlamakla 

kalmayacak. Google'ın söylediğine göre, gramer AkwGamet . 
veya yazım hatalarını da azaltacak. Akıllı Yazma ii 

ilemi Se MEZ e N başlanacağını kaydetti. Önümüzdeki birkaç ay içinde de G özelliği bağlamı tanıyor. Örneğin, cuma günü bir mesaj İ e Mi) p e , a, Suite müşterileri bunu kullanmaya başlayacak. Bu özelliği yazdığınızda, “İyi hafta sonları!” şeklinde bir cümle kalıbı 


, ki , kullanmak isteyenlerin yeni Gmail tasarımını otomatik olarak gösterilecek. Google, Akıllı Yazma y y 


özelliğinin önümüzdeki birkaç hafta içinde görülmeye e 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Google Lens doğrudan kamera uygulamasından çalışacak 


Google, beta aşamasında bulunan Google Lens'in yeni bir versiyonunu geleneksel geliştirici konferansında duyurdu. 
Yeni versiyon Google Fotoğraflar yerine doğrudan kamera uygulamasının içine yerleştiriliyor. Birkaç hafta içinde de kullanıcılara dağıtılmaya başlanacak. En son 
güncellemenin bir parçası olarak Google Lens, 10 

farklı Android cihazının yerel kamera uygulamasına yerleşecek. Bunların arasında Google Pixel 2 ve LG G7 Thin da bulunuyor. Bu sayede Lens'i kullanmak için ayrı bir uygulama açmak gerekmeyecek. Aynı zamanda gerçek zamanlı vizör sayesinde kameranın gördüğü görüntüler siz çekim tuşuna basmadan analiz edilecek. Eğer kameranızı bir müzisyenin posterine yöneltirseniz, Lens 


bir müzik klibi de çalabilecek. Kamera uygulamasını açtığınızda, Google Lens görüntünün içinde neler olduğunu size söyleyecek. Görüntü tanıma aracı kullanıcılara kitaplar, binalar ve sanat eserleri hakkında daha fazla bilgi verebilecek. Siz bir fotoğraf çektiğinizde, araç özdevimli öğrenmenin yardımıyla pikselleri işleyecek ve size daha fazla detay, aynı zamanda ilgili arama etiketlerini de temin edecek. Google, Lens'in bu sürümüyle birlikte alışveriş ve satış tarafına biraz daha yöneliyor. Sadece giysileri tanımlamak yerine, marka veya ürün tanındığı belirli durumlarda alışveriş yapılabilecek bağlantılar da gösterilecek. Lens artık kelimeleri de tanıyabiliyor. Böylelikle dış dünyada gözünüze çarpan herhangi bir kelime veya cümleyi telefonunuza kopyalayıp yapıştırmanız da mümkün olacak. Benzer bir fonksiyon zaten Google Çeviri uygulamasında da bulunuyordu. Öte yandan Google Lens ile Haritalar arasında da bir kesişim yaratılıyor. Sokak Görünümü özelliğine artırılmış gerçeklik ekleniyor ve kullanıcılara gerçek zamanlı navigasyon imkanı sunuluyor. Google Lens'i kamera uygulaması içinde barındıracak 10 Android cihazı LG, Motorola, Xiaomi, Sony, Nokia, Transsion, TCL, OnePlus, BO, Asus ve Google Pixel markalarını taşıyacak. 


Google Lens doğrudan kamera uygulamasından çalışacak 


Google Chrome'a büyük bir güncelleme geliyor. Bu sayede 


Linux uygulamaları platformda çalıştırılabilecek. Bu, Google'ın web tabanlı işletim sistemine şimdiye kadar yapılmış en önemli eklentilerden bir tanesi olma özelliğini taşıyor. 
Platformda başlangıçtan bu yana web tabanlı Chrome uygulamaları çalışıyordu. Son zamanlarda da Android uygulamalarının çalıştırılması mümkün olmuştu. Ancak tam donanımlı Linux yazılımlarının çalıştırılabilecek olması, gerçek anlamda masaüstü 


uygulamaların Chrome OS'e ilk kez geleceğini gösteriyor. 
Kullanıcılar Linux araçlarını, editörlerini ve entegre geliştirme ortamlarını doğrudan Chromebook'lar üzerinden çalıştırabilecekler. Bunları normal bir Linux makinesinde olduğu gibi normal kaynaklardan yükleyebilecekler. Liu'nun belirttiğine göre, Linux uygulama ortama güvenli bir havuz içine yerleştirildi, sanal makina üzerinden çalıştırma işlemi gerçekleştiriliyor. Uygulamalar Chrome OS'te, Android ve web uygulamalarıyla birlikte kesintisiz biçimde çalışıyor. 
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Google Duplex: Asistan sizin için gerçek kişileri arayacak 


Google Duplex adını verdiği yeni yapay zekâ sistemini duyurdu. Yapay zekânın randevuları oluşturmak için insan sesini taklit etmesine izin veren sisteme kısa süre içinde itirazlar geldi. Bu itirazları yanıtlamak konusunda fazla gecikmeyen Google, deneysel sistemin yerleşik bir açıklamaya sahip olacağını ve insanlara kendisini tanıtacağını belirtti. Google tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Duplex 


etrafında dönen tartışmayı anlıyoruz ve fikirlere gerçekten değer veriyoruz. En baştan söylediğimiz beri teknolojideki şeffaflığa önem veriyoruz. Dolayısıyla bu teknolojiye bir açıklama yerleştiriyoruz ve sistemin kendisini en anlaşılır şekilde tanıtmasını planlıyoruz. 1/0 2018'de sergilediğimiz Duplex'in ilk demolarından birisiydi. Gelen geri bildirimlerle bu teknolojiyi gerçek bir ürüne dönüştürmek için sabırsızlanıyoruz.” Google CEO'su Sundar Pichai tarafından 1/O 2018'in açılış etkinliğinde duyurulan Duplex, henüz gerçek anlamda çalışan bir ürün değil. Pichai de sahnede Duplex'i tanıtırken önceden kaydedilmiş bir telefon konuşması kullanmıştı. Söz konusu demo, Google Asistan'ın DeepMind'ın yeni WaveNet ses üretim teknolojisinden yararlanarak nasıl doğal biçimde konuşup iletişim kurabileceğini göstermişti. İnsanların günlük konuşma dillerinde kullandıkları kalıpları da kullanabilen Duplex'in yetenekleri, yapay zekânın etik kullanımı konusunda hassas olan bazı teknoloji yorumcularının eleştirilerini de 


beraberinde getirmişti. Google Duplex teknolojisini yaz 


Google Asistan yıl sonuna doğru Türkiye'ye geliyor 


Google'ın yapay zekâ destekli dijital asistanı Google Asistan, yurt dışında milyonlarca kullanıcıya hizmet veriyor. Ne var ki, Asistan hâlâ Türkiye'de, Türkçe dilinde hizmet vermiyor. Neyse ki, bu durum yakında değişiyor. Google 1/O'da resmi bir duyuru yapılmadı, ancak burada konuşulanlardan öğrendiğimiz kadarıyla, Google Asistan yıl sonu itibarıyla Türkiye'ye giriş yapıyor. /O 2018'in hemen ardından kapalı beta süreci de başladı. Kısıtlı bir kullanıcı kitlesi tarafından Google Asistan Türkçe olarak test ediliyor. 2018 bitmeden Google Asistan'ın destekleyen telefon modellerine gelmesi bekleniyor. 
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'c/9 Gizli Kelime 


X 
Mağaza 


Mezeler 


Doğru kelimeyi buldun! Fakat öteki kelimeye ait harfler ile *( Aynı kelimeyi farklı bir şekilde bulmalısın 


“4 
Günlük Bonus 


Kelime oyunları veya daha genel adıyla bulmacalar, her yaş kategorisinden oyuncuya hitap eden oyunlardır. Zamanında kağıt üzerinde oynanan bu oyunlar, neredeyse ilk günden bu yana akıllı telefonlarda da boy gösteriyor. Akıllı telefonların sahip olduğu teknolojik avantajlar sayesinde kelime oyunlarına farklı temalar ve boyutlar kazandırmak da mümkün oluyor. Gizli Kelime de teması ve oynanabilirliğiyle kendisini fark ettiren oyunlar arasına girmeyi başarıyor. 


Gizli Kelime'nin temel mantığı oldukça anlaşılır. Her bulmacada oyuncuların karşılarına karmaşık olarak dizilen harfler çıkıyor. Oyunculardan bu harfleri yukarıda verilen kategori doğrultusunda anlamlı bir kelime oluşturacak biçimde dizmeleri isteniyor. Bu dizme işlemi ise birleştirme yoluyla gerçekleştiriliyor. 
Oyuncular buldukları kelimenin harflerini parmaklarını ekran üstünde gezdirerek birleştiriyor. Birleştirme işlemi sona erip kelime ortaya çıktığında seviye tamamlanıyor. 


Ancak oyunun ilerleyen seviyelerine geçildikçe bazı değişiklikler göze çarpıyor. Örneğin kimi seviyelerde oyunculardan birden fazla kelimeyi bulmaları isteniyor. Bu sayı kimi seviyelerde iki, kimi seviyelerde ise üçe çıkıyor. Ancak gözlenen değişiklikler sadece kelime sayılarıyla sınırlı kalmıyor. Bazı seviyelerde oyuncuların karşısına çift katlı bulmacalar çıkıyor. Önce üst katta verilen kelimeyi bulan oyuncular, daha sonra alt kata geçiyor ve 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d App Store'dan 


İndirin 


buradaki harfleri birleştirerek kategoriye uygun anlamlı kelime veya sözcük gruplarına erişiyor. 


Seviyeler ilerledikçe harflerin dizilimi konusunda da bazı değişiklikler yapılıyor. Bazı bulmacalarda oyunculardan öncelikli olarak ayrı bir renkle gösterilen harfin kullanıldığı kelimeyi oluşturmaları isteniyor. Kimi zaman da bir harf daha solgun biçimde gösteriliyor ve bulmacadaki diğer kelimenin ortaya çıkarılmasının ardından söz konusu harf daha belirgin biçimde gösteriliyor. 
Böylelikle bulmacayı tamamlamak mümkün oluyor. 


Gizli Kelime'de oyunculara zorlaşan bulmacaları çözmelerini sağlayacak çeşitli araçlar da sunuluyor. Ekranın alt kısmındaki küre sembolüne dokunulduğunda bulmacanın tamamı oyuncular için otomatik olarak çözülüyor. Kazan ikonu ise harflerin yerini karıştırarak bulmacada sıkışan oyunculara farklı bir bakış açısı sağlıyor. Mum ikonuna dokunulduğunda ise bulmacadaki kelimenin baş harfi gösteriliyor. 
Böylelikle çözüme ulaşmak kolaylaşıyor. 


Sürekli olarak güncellenen Gizli Kelime'de hâli hazırda 1000'den fazla kelime bulunuyor. Kelimeler konusundaki gücüne güvenenler Gizli Kelime'nin ilginç kategorileri ve renkli tasarımı sayesinde keyifli dakikalar geçirebilir. 
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hag Helix Jump 


Hem görsel açıdan hem de oynanabilirlik açısından sade oyunlar, mobil oyun pazarında büyük ilgi görüyor. Bu kategoride pek çok kişinin aklına gelen ilk oyun 
Monument Valley olsa da, bir senaryosu olmadan sade bir tasarım ve kolay oyun mekaniği çerçevesinde ilerleyen oyunlar da hatırı sayılır bir kitleye hitap ediyor. Helix Jump da söz konusu grubun yeni üyeleri arasında yer alıyor. 


Helix Jump'ta oyuncular sekme gücü yüksek bir topu sarmal şeklindeki bir kulenin aşağısına indirmeye çalışıyor. 
Bu ilk bakışta oldukça kolay bir görev gibi görünse de, aşağıya doğru inildikçe işler zorlaşıyor. Oyuncuların topu sarmal kulede aşağıya indirirken farklı renkteki alanlara düşürmemesi gerekiyor. Bunun için ekran üzerinde küçük dokunuşlar yapılıyor. Söz konusu dokunuşlar sarmal kule üzerindeki tüm zeminleri hareket ettiriyor. Ancak bu hareket sayesinde oyuncular topu farklı renkteki alana düşürmemeyi başarabiliyor. Fakat oyunda ilerledikçe bazı zeminlerdeki renkli alanların da hareket ettiğini ve oyuncuların işini zorlaştırdığını belirtmek gerekiyor. Kulede aşağıya doğru indikçe artan zorluk seviyesi, üst bölümlere geçildikçe iyiden iyiye zorlaşıyor. Belli bir noktadan sonra 


3) 


App Store'dan 


İndirin 


Google Play 
DEN ALIN 


oyunda ilerleyebilmek için gerçekten 


& 


ekran üzerinde bir tür "parmak cambazlığı" yapmak gerekiyor. Başta basit gibi görünen Helix Jump, parmak cambazlığı noktasına gelindiğinde oyuncuları çıldırtacak bir havaya bürünebiliyor. Oyunun takıldıkça daha fazla oynama isteği uyandırdığını söylemek de çok yanlış olmayacaktır. Ancak Helix Jump'ta oyuncuların tamamen çıldırmasını engellemek için oyunculara küçük de olsa bir imkan sunuluyor. Oyuncular diledikleri takdirde her seviyede bir kereliğine kaldıkları yerden oyuna devam edebiliyor. Ancak bunun için yaklaşık 30 saniye uzunluğunda bir reklam izlemek gerekiyor. Helix 
Jump'ta oyuna yeniden başlarken veya bölümler arasında geçiş yaparken de sıklıkla reklamlarla karşılaşılabiliyor. Oyuncular diledikleri takdirde uygulama içi satın alma özelliğini kullanarak reklamları devredışı bırakabiliyor. 


Helix Jump ilk bakışta basit bir oyun gibi görünse de, takıntılı kişileri rahatlıkla kendisine bağlayacak bir kapasiteye sahip. Yer yer sinirlerini zorlayarak vakit geçirmek isteyenler için Helix Jump, basit dinamiği ve sade görselliğiyle en uygun seçenekler arasında bulunuyor. 
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Düzenle 


Videolar 


İleri 


Günümüzde görsel içeriklerin yazılı içeriklere kıyasla çok daha yoğun biçimde tüketildiği yadsınamaz bir gerçek. Görsel içeriklerde de videonun fotoğrafın önüne geçtiği rahatlıkla söylenebilir. Bu durumun etkisi sosyal medya alışkanlıklarında da rahatlıkla görülüyor. 
Sosyal medyadaki video etkisinin kendisini hissettirdiği en yeni mecralardan birisi de Kwai. Kwai geliştiricileri tarafından "video sosyal ağ" olarak tanımlanıyor. Platformun sunduğu deneyimin merkezinde de videolar yer alıyor. Uygulamada kullanıcılara farklı ve kişiselleştirilmiş videolar oluşturma imkanı tanınıyor. Doğrudan Kwai üzerinden video kaydı yapılabildiği gibi, daha önceden çekilen ve telefonun film rulosunda bulunan videolar da platformda paylaşılabiliyor. Buna ek olarak, yine film rulosunda bulunan fotoğraflar ile hızlı biçimde slayt gösterileri oluşturmak mümkün oluyor. 
Kwai'de paylaşım oluşturma süreci oldukça basit biçimde işliyor. Öncelikli olarak ekranın sağ üst kısmında bulunan kamera ikonuna dokunmak gerekiyor. 
Burada kullanıcıların karşısına telefonlarının film rulosu çıkıyor. Ekranın altındaki video yazısına dokunulduğunda ise telefonun kamerası aktif hâle geliyor. 
Kwai'nin kamera arayüzünde portre modunun yanı sıra filtre, animasyon ve müzik eklemeye yönelik çeşitli çözümler de bulunuyor. Uygulamanın video düzenleme ekranında ise kullanıcıların karşısına ilk olarak filtre ekleme seçeneği gösteriliyor. Kwai'nin kullanıcıları önlerine 


UYGULAMALAR 


d App Store'dan Google Play indirin DEN ALIN 


çıkan geniş filtre yelpazesi içinden beğendikleri bir seçenekle videolarını renklendirebiliyor. Düzenleme ekranı üzerinden videoları kesmek, müzik eklemek, video kareleri içinden bir kapak belirlemek de mümkün oluyor. Daha fazla yazısına tıklandığında ise kullanıcılara videolara farklı efektler eklemek, video hızını değiştirmek, yazı ve çıkartma eklemek gibi imkanlar sunuluyor. Bu imkanlar sayesinde ortaya daha özenli video çalışmaları çıkarmak mümkün oluyor. Düzenleme işleminin tamamlanmasının ardından sıra paylaşım aşamasına geliyor. Burada paylaşılacak videonun ön izlemesini görülebiliyor. Bu noktada Kwai'nin dikey formatta çekilen videoların paylaşımı için daha uygun bir mecra olduğunu belirtmek gerekiyor. 
Paylaşım ekranında videonun görünürlük ayarları da yapılıyor. Kullanıcılar videoyu herkese açık olarak veya profillerinde sadece kendilerinin görebileceği biçimde yükleyebiliyor. 48 saat sınırı koyulan paylaşımlar ise bu sürenin sona ermesinin ardından otomatik olarak Kwai'den siliniyor. Kwai ile hazırlanan videolar Facebook, YouTube, Instagram ve Twitter gibi platformlarda da eş 


zamanlı olarak paylaşılabiliyor. 


Kwai, uzun süredir içinde bulunduğu sosyal ağlardan sıkılanlar ve farklı bir arayış içinde olanlar için video odaklı yapısıyla değerlendirmeye uygun seçenekler arasında bulunuyor. 
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Night Sky 


UYGULAMALAR 


G App Store'dan 


İndirin 


Artık büyük şehirlerde yıldızları görmek çok etraflarında gördükleri gökcisimlerinin ne 


zor. Ancak bu durum yıldızların gökyüzünde olduğu hakkında detaylı bilgilere ulaşabiliyor. 


parlamaya devam etmediği anlamına Canlı turun süresi kullanıcıların tercihleri 


gelmiyor. Şehir ışıklarından biraz uzaklaşınca doğrultusunda belirleniyor. 


yıldızlar tüm ihtişamlarıyla kendilerini 


Satürn” gösteriyor. Teknoloji gökyüzündeki yıldızlara Sadece bulunduğu yerde gördükleriyle 


sadece bakıp geçmeyi istemeyen, aynı yetinmek istemeyenler ise Night Sky ile Dünya 


Plüton AT 
Gifaron “ 


SAGİTTARİUS 


zamanda bu yıldızları tanıma peşinde olanlara (o üzerinde diledikleri bir noktaya gidip oradan 


Mars 
Mese 55 4 İ büyük imkânlar sunuyor. Night Sky, söz 


W bir tur başlatabiliyor. Bunun için harita N Ae ; 
GORONAMUSİKALIS TGÜNEYTACI) 


konusu imkânlar arasında en yeteneklilerden 


biri olarak dikkat çekiyor. 


Night Sky ile astronomiye meraklı kişiler gökyüzündeki yıldızları, gezegenleri, takımyıldızlarını ve uyduları rahatlıkla tanıyabiliyor. Bunun için akıllı telefonu gökyüzüne doğru doğrultmak ve etrafta dolaştırmak yeterli oluyor. Night Sky, uyduların yanı sıra Uluslararası Uzay İstasyonu'nu da ayırt etmeyi sağlıyor. 


Uygulamanın iOS versiyonu, Apple'ın iOS 11 
ile yaptığı artırılmış gerçeklik açılımına kayıtsız kalmıyor. Uygulamaya eklenen artırılmış gerçeklik desteği sayesinde Güneş sistemini tanımak kolaylaşıyor. Tüm sistemi tek bir noktadan gezmeyi sağlayan artırılmış gerçeklik destekli tur özelliği ile gezegenler, gerçek uyduları ve keşif uyduları detaylı biçimde görülebiliyor. Artırılmış gerçeklik desteği sayesinde kullanıcılar Mars'a ya da Jüpiter'in uydularından birindeymiş gibi gökyüzünü izleyebiliyor. Night Sky Büyük Güneş Sistemi Modeli adını taşıyan özellik, tüm sistemi arzu edilen noktadan 


gözlemlemeyi mümkün kılıyor. 
Canlı tur özelliği de Night Sky'ın en dikkat 


çekici imkânları arasında bulunuyor. Canlı gökyüzü turu sayesinde kullanıcılar o anda 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üzerinde bir yer seçmek yeterli oluyor. Night Sky tarafından otomatik oluşturulan tur, arzu edildiği takdirde kaydedilebiliyor. Böylelikle tura daha sonra hızlı biçimde erişmek de mümkün oluyor. iOS kullanıcıları için turu iCloud'a kaydetme ve tvOS platformunda da görüntüleyebilme imkânının bulunduğunu belirtmekte fayda var. 


Night Sky, takım yıldızlarını gösterirken son derece şık 3D animasyonlardan yararlanıyor. 
Ekran üzerinde iki parmakla yakınlaştırma ve uzaklaştırma hareketleri yaparak, ışık kirliliğinin etkisini aşağıya çekmek mümkün oluyor. "Tonight" adını taşıyan özelliğiyle kullanıcılara üzerlerindeki gökyüzünün gün batımından gün doğumuna kadar olan görünümünün etkileyici bir animasyonunu sunan Night Sky, kapsamlı bir bildirim desteğini de barındırıyor. Bu destek sayesinde kullanıcılar Uluslararası Uzay İstasyonu geçişlerinden veya favori takımyıldızlarının belirmesinden haberdar 


olabiliyor. 


Night Sky, gökyüzünü izlemeyi sevenler için kapsamlı bir kılavuz niteliği taşıyor. 
Gökyüzünü izlemekle kalmayıp daha fazla detay ve bilgiye ulaşmak isteyenler için Night Sky "olmazsa olmaz" bir uygulama olarak nitelenebilir. 
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B! Bilemezsin 


BEĞENDİĞİN 
TAHMİNLERİ SEÇ 


DOĞA 


8491 Kişi 


Yarın Öğle Vaktine 
Kadar Dünya Yok Olur 


10 SAAT 7 DAKİKA 


EVET (9.5) HAYIR (1.06) 


Hoşuna giden tahmine tıkla, 


GERİ 


seçimini yap. 


KUPON OLUŞTUR 


2018 NBA Draftında 
Phoenix Birinci 


3.17 
Sıradan Seçme gel X 
Hakkını Kazanacak 
2018 NBA Draftında 
Memphis İlk Üç 
Sıradan Birinde am X 


Seçme Hakkını 
Kazanacak 


2018 NBA Draftında 
Dallas İlk Üç Sıradan 
Birinde Seçme 
Hakkını Kazanacak 


NEN » 


BAKİYE 9.650 
TOPLAM ORAN 13.01 
YATIRILAN BP 200 
KAZANILAN BP 2.602 
LlG İ Lige Dahil Etme * 


IRAN KAZAN 


BONUS 


TEMİZLE OYNA! 


Bir konu ya da olay üzerinde iddiada bulunmak, pek çok insanın sevdiği bir eylemdir. Kimileri ise bu iddiasını bir tür bahse dönüştürmeyi ayrıca sever. 
Bilemezsin: Sosyal Tahmin platformu insan doğasının iddiacı yönünü gündemle birleştirerek ortaya eğlenceli bir deneyim çıkarıyor. 


Bilemezsin'de içerik platformun kullanıcıları tarafından belirleniyor. Güncel gelişmelerin ekseninde şekillenmesiyle bir tür haber uygulaması niteliği de taşıyan Bilemezsin, kullanıcıların gündeme dair fikirlerini bahisler üzerinden dile getirmesini mümkün kılıyor. Bu noktada uygulamada gerçek paranın yerine "Baba Parası" olarak adlandırılan sanal bir paranın kullanıldığını ve bahislerin de bu parayla oynandığını belirtmek gerekiyor. 


Bilemezsin'de kullanıcılar gündemdeki her sosyal konu ve haber hakkında tahminde bulunabiliyor. Tahminleriyle kupon oluşturan kullanıcılar, kuponlarının tuması durumunda kazandıkları puanları hiçbir ücret ödemeden hediyeye dönüştürebiliyor. Ortada gerçek bir paranın bulunmaması ise risk unsurunu tamamen yok ediyor ve kullanıcıların sadece bahsin keyifli yönüne odaklanmasını mümkün kılıyor. 


Bilemezsin'de oldukça sıradan, hatta zaman zaman "geyik" olarak tanımlanabilecek konular üzerinde bahisler oluşturulabiliyor. Bu bahisler "Güney Kore ile görüşmeleri askıya alan 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App Store'dan 


, İndirin 
Kuzey Kore, ABD zirvesini de iptal edecek"ten "Kevin Love bu akşam doubledouble yapacak"a kadar uzanıyor. Bahis başlığının üzerine dokunulduğunda 


kullanıcılara bahse dair bilgilere ulaşabiliyor. 


Platformda hem kısa hem de uzun vadeli bahisler oluşturulabiliyor. Mevcut bahisler de dolmalarına kalan süreye göre kısa vadeliler veya uzun vadeliler başlıkları altında sıralanıyor. Kullanıcılar ilgilerini çeken bahislere dair tahminlerini yapıp bir kupon oluşturduktan sonra belirledikleri Baba Parası miktarıyla kuponlarını yatırıyor. Tahminleri tutan kullanıcılara, yatırdıkları paranın oynadıkları bahis oranıyla çarpımı kadar Baba Parası armağan ediliyor. 


Kuponlarını oluşturan kullanıcılar, Bilemezsin tarafından gönderilen bildirimler ile tahminlerinin tutup tutmadığını görebiliyor. Kuponunu daha kolay takip etmek isteyenler, kalp ikonuna dokunarak kuponu favorileri arasına ekleyebiliyor. Bu sayede ana ekran üzerinden takip edilen kupona ulaşmak çok daha kolay hâle geliyor. 


Bilemezsin: Sosyal Tahmin uygulamasında kullanıcılar, tıpkı kendileri gibi iddiacı kişilere karşı mücadele ediyor. Ancak bu mücadelede gerçek anlamda bir kaybeden olmuyor. Sadece eğlenerek içindeki bahis tutkusunu tatmin etmek isteyenler için Bilemezsin, güvenli bir liman niteliği 


taşıyor. 
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Agenda 
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Lens Distortions* 


ÜCRETSİZ 


Uygulama içi satın alımlar sunar 


d App Store'dan 


İndirin 


Agenda tarih odaklı bir not alma uygulaması. Bu uygulama sayesinde projelerinizi verimli bir şekilde planlayabilir ve belgelendirebilirsiniz. 


Fotoğraflarınız çekici görünüme sahip cam dokularla güzelleştirin. Veya doğal güneş ışığı veya lens parlamaları ekleyerek etkileyiciliğini artırın. 


EN POPÜLER ÜCRETSİZ iOS UYGULAMALARI 


musical.Iy 


WhatsApp Messenger 


Instagram 


YouTube 


Kwai, Video Social 
Network 


eoo0t6060 


m 


EN POPÜLER ÜCRETLİ iOS UYGULAMALARI 


al 
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SURU & CEVAP 
 —— 


KPSS SEN BİLİRSİN, 
BENİM HOCAM 


Fazilet Takvimi Pro 


Color Splash 


Glitche 


Afterlight 2 
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gi Dergilik 


EN SAYILARINI 
AŞMAYIN, 


0yo 
Dergilik 
<a 
Ba 


a 


ÜCRETSİZ 


m 
Gr. 
4 
4 
Er | 
A 


Dergilik, zengin dergi seçeneklerinden dilediğinizi okumanızı sağlayan dijital dergi okuma platformudur. 
Dergilik'te yer alan 330'dan fazla dergi ve gazetenin hem güncel hem de eski sayılarına ulaşabilirsiniz. Bu sayede sevdiğiniz yayınları hep yanınızda taşırsınız. İlgi alanlarınıza özel 330'dan fazla dergi ve gazeteden derlenmiş, günlük güncellenen makalelerden gündemi yakalayabilirsiniz. 


EN İYİ ÜCRETSİZ 
ANDROID UYGULAMALARI 


musical.Iy 


Kwai 


Helix Jump 


WhatsApp Messenger 


Love Balls 


80x00 
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UYGULAMA 


Real Football 


REAL FOOTBALL 


ÜCRETSİZ 


OL - ” 
EN GERÇEKÇİ HALİYLE! 


Real Football ile futbolu sahanın hem içinde hem de dışında yaşa, hepsi 20MB'lık bir pakette! Ücretsiz futbol simülasyonunun son versiyonu bir sürü yeni özellikle geliyor! Rüya takımını kurup onu dünya şampiyonu yap! 
Takım tesisleri geliştir, yıldız futbolcular al, onların becerilerini perçinle, Dünya Arenası'nda kendini sına ve çok daha fazlasını yap! 


EN İYİ ÜCRETLİ 
ANDROID UYGULAMALARI 


Hitman Suikastçi 


The Sun: Origin 


KPSS Sen Bilirsin 


Earnto Die 


Real Drift Car Racing 
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Jurassic World: 
Yıkılmış Krallık 


Macera, Aksiyon 
8 Haziran 2018 


İlk filmde yaşanan facianın ardından, Claire'in parkı yönetirken birer market ürünü gibi gördüğü dinozorlara olan bakış açısı değişir ve "Dinozor Koruma Grubu" isimli bir organizasyon kurar. Amacı; aktif bir yanardağın harekete geçtiği adada yaşayan dinozorları adadan çıkarmanın bir yolunu bulmaktır. Claire, bu tehlikeli ve zor görevi yerine getirebilmek için de dinozorlara karşı baskınlığını kanıtlamış olan tanıdığı tek kişiden, Owen Grady'den yardım ister. 
İkilinin bir kurtarma görevi amacıyla gittikleri adada ise her şey sarpa saracaktır 


İTUNES STORE'DA EN ÇOK İZLENENLER 


Aile Arasında 


Black Panther (2018) 


Küçülen Hayatlar 


Sen Kiminle Dans 
Ediyorsun 


Yol Arkadaşım 
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SİNEMA 


Antisosyal 2 


Macera, Aksiyon 
22 Haziran 2018 


Sam'in bebeğinin çalınmasının üzerinden yıllar geçmiştir. Social 
Redroom adlı bir web sitesi, virüsten etkilenen kullanıcılar tarafından istila edilmiştir ve Sam bu sitede arama yapmaya başlar. Genç bir kız olan Bean ile arkadaş olan Sam, Redroom Virüs'üne çare bulmaya çalışan bir tesiste yakalanır. Tesise kitlenen ve burada işkence gören Sam'in Redroom sitesindeki güncelleme tamamlanmadan tesisten kaçıp, saldırının son aşamaya geçmesini önlemesi gerekmektedir. 


GOOGLE PLAY FİLMLER'DE EN ÇOK 
İZLENENLER 


Deadpool 


Yol Arkadaşım 


Aile Arasında 


Deliha 2 


Jumanyji: Vahşi 
Orman 
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P20 Pro 


Kamerada çıtayı yükseklere çıkarıyor 


Huawei 


Huawei bir zamanlar büyük üreticilerin rakiplerini de geçmeyi başarıyor. 

yüksek fiyatlı akıllı telefonlarına alternatif, Geçtiğimiz haftalarda Türkiye'de satışa daha uygun fiyatlı seçenekler üretmeye sunulan ve bir süredir deneyimlediğimiz odaklanan bir üreticiyken, şimdi adı büyük (o Huawei P20 Pro, bu söylediklerimizi baştan üreticilerle birlikte anılan, amiral gemisi sona kadar hak eden bir telefon. Huawei telefonları merakla beklenen bir şirket P20 Pro inceleme yazısında, neden böyle 


hâline geldi. Her yeni ürünle birlikte şirket, odüşündüğümüze dair detayları çıtasını daha da yükseltiyor, aynı zamanda Oo aktarıyoruz. 


A e iimmmillmnmikini 

RU NET ve a mi nek er Pe 

Bağa y ve yl mn e Vip ee Ve a 

e mm mi amenna 
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TASARIM 


Günümüzün çoğu akıllı telefonu cam ve metal birleşimi tasarımla geliyor. Huawei P20 Pro da bu açıdan geleneğin dışına çıkmıyor. Ancak Huawei kavisli ve yuvarlatılmış hatlarıyla, buna ek olarak parlatılmış görünümüyle P20 Pro'yu epey şık bir cihaz hâline getirmiş. Önde ve arkada bulunan, kenarları yuvarlatılmış Gorilla Glass cam panelleri kenarları çevreleyen metal gövde birleştiriyor. 
Alüminyumdan yapılmış metal çerçevenin yüzeyinde anotlama yerine cilalı bir kaplama tercih edilmiş ve görünüş açısından Apple'ın iPhone X'da kullandığı paslanmaz çeliğe benzer bir sonuç elde edilmiş. 


Huawei P20 Pro'nun dört farklı renk seçeneği var, ancak içlerinde en çekicileri Alacakaranlık ve Pembe Altın renkliler oluyor. Bunlarda kullanılmış degrade renk kaplaması sayesinde telefonu ışığa tuttuğunuzda ve farklı açılardan baktığınızda, arka yüzün farklı tonlarda göründüğünü fark edeceksiniz. 
Eğer görünüşe önem veriyorsanız, özellikle Alacakaranlık renk seçeneğini öneririz. Her ne kadar P20 Pro sağlam bir gövdeye sahip olsa ve sağlamlık hissini fazlasıyla verse de, camın doğası gereği, bir süre sonra önde veya arkada, parlak ışığa tuttuğunuzda fark edeceğiniz ufak tefek çizikler görebilirsiniz. Bu noktada bir kılıf kullanmanızı önerebiliriz, ancak Huawei P20 Pro gibi şık bir cihazı kılıfla gölgelemek de insanın içinden gelmiyor. 

155 x 73.9 x 7.8 milimetrelik boyutlara sahip olan 
P20 Pro, 6.1 inç ekranlı geleneksel bir telefona göre daha az alan kaplıyor. Kalınlığın da bir akıllı telefon için ince olarak nitelendirilebilecek aralıkta olduğunu söyleyebiliriz. Sonuç olarak, Huawei P20 Pro'yu tek elle rahatlıkla kavrayabilir, ekranın büyük kısmına rahatlıkla ulaşabilirsiniz. 180 gr. ağırlık da makul, 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ister kullanırken ister cepte taşırken fazla zahmet vermiyor. 


6.1 inç ekran, 18.7:9 gibi sıra dışı bir görüntü oranına sahip. Huawei de, 2018'in ekran tarafındaki tasarım eğilimlerini takip ediyor ve P20 serisi telefonlarında çentiğe yeriyor. Apple'ın iPhone X'unda çentik bölgesi daha geniş, çünkü burada kamera dışında başka elemanlar da bulunuyor. P20 Pro'da ise ahize hoparlörü ve 24 megapiksel kamera bulunuyor. 
Ayrıca küçük bir LED durum lambasını da unutmadan geçmeyelim. Bu nedenle çentik, çok 
daha az alan kaplıyor, sonuç olarak ekran yüzde 82 
ile gövdeye oranla geniş yer kaplıyor. Ekranın alt 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kısmındaki biraz daha kalın çerçeve alanı dışında, 


karşımızda ön yüzü tamamen ekranla kaplı bir cihaz bulunuyor. Huawei, ekranın alt kısmındaki dar alana parmak izi okuyuculu Ana ekran düğmesini ustalıkla eklemiş. Parmak izi okuyucusu çok hızlı biçimde çalışıyor, şimdiye kadar kullandıklarımız içinde en iyi performans sergileyenlerden bir tanesi. Eğer isterseniz, Android'in sanal navigasyon tuşlarını gizleyip, Ana ekran düğmesini çeşitli dokunmatik hareketlerle gezinti için kullanabilirsiniz. 


Huawei P20 Pro'nun alt kenarında USB-C portu bulunurken, bunun iki yanına simetrik biçimde yerleştirilmiş ızgaraları görüyoruz. Ancak bunlardan sadece bir tanesinin arkasında hoparlör gizli. 
Mikrofon da diğer ızgaranın altına gizlenmiş. Huawei, burada Apple'ın iPhone'da uyguladığı yerleşimi izliyor. Üstelik P20 Pro'da da 3.5 mm. kulaklık jakı bulunmuyor. Kutudan USB-C uçlu kulaklık çıkarken, neyse ki Huawei 3.5mm adaptörünü eklemeyi ihmal etmemiş. 


Sağ kenarda ses ve güç tuşları yukarıdan aşağı doğru, yukarı kenara yakın biçimde yerleştirilmiş. 
Bunların karşısına gelecek biçimde, diğer kenarda da 


46 


İNCELEME 


nano SIM kart yuvası bulunuyor. Bu noktada Huawei P20 Pro'nun microSD kart yuvası barındırmadığını belirtelim. Üst kenarda ise ikinci mikrofonun yanı sıra kızıl ötesi portu da görüyoruz. Diğer üreticilerin vazgeçtiği bir arabirimi P20 Pro gibi bir amiral gemisinde görmek güzel. Araçlar klasörü içinde yer alan Akıllı Kumanda uygulaması üzerinden televizyon, ev eğlence sistemi, klima veya benzeri cihazlarınızı uzaktan kumanda edebilirsiniz. 

P20 Pro'nun arkası bir dijital fotoğraf makinesi görünümünden ilham alınarak tasarlanmış. Huawei logosunun ve Leica kamera ibarelerinin yerleşimi bunu gösteriyor. Arkada iki kamera görmeye alışığız, ancak bu telefon bir adım daha ileri giderek üçüncü bir kameraya yer veriyor. Bunların yanında LED flaşı da görüyoruz. Ana kamera ve monokrom sensörlü kamera bir küme hâlinde, dışa doğru daha fazla çıkıntı yaparken, 8 megapiksellik üçüncü kamera, sonradan eklenmiş gibi bir görüntü sergiliyor. P20 Pro'nun arkasında çıkarılabilir bir parça yok. Bu da pilin sabit olduğunu ve kullanıcılar tarafından değiştirilemediğini gösteriyor. 


Huawei P20 Pro'nun gövdesinin suya ve toza dayanıklı olduğunu, bunun IP67 sertifikasıyla belgelendiğini de belirtelim. Yani, telefonun 1 metre 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derinlikteki suda, 30 dakika boyunca bekletebilirsiniz. 
Önümüz yaz, deniz veya havuz kenarında bu telefonla suya temas etme derdi olmadan fotoğraf veya video çekebilirsiniz. Üçlü arka kamera sistemiyle Instagram'da paylaşmalık etkileyici fotoğraflar yakalayabilirsiniz. 


Uzun Iğfın kısası, Huawei gerçekten şık görünen, değerli olduğu hissini fazlasıyla veren bir telefon üretmeyi başarmış. Doğrusunu söylemek gerekirse P20 Pro, şu ana kadar incelediğimiz en iyi tasarıma sahip olan ve kullanma zevkini en fazla veren akıllı telefonlardan bir tanesi olmayı başardı. 
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DONANIM VE PERFORMANS 


2018 çentikli ekrana sahip telefonların yılı ve Huawei 
de P20 serisiyle modaya uyuyor. Huawei P20 Pro'da 6.1 inç köşeden köşeye uzunluğa sahip ekran bulunuyor. Diğer üreticiler daha yüksek çözünürlüklü ekranları tercih ederken, Huawei Full HD seviyesinde 
kalmayı tercih ediyor. Bu telefonda 1080 x 2244 
piksel çözünürlüklü ekran bulunuyor, yani Full HD çözünürlük 18.7:9 görüntü oranına uyumlu olacak biçimde genişletiliyor. 408 ppi'lik piksel yoğunluğu, Samsung Galaxy 59*'ın 529 ppi'lik ekranının yoğunluğuna yaklaşmasa da, yine de gayet keskin ve 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Arzu eden kullanıcılar Ekran ayarlarından çentiği devre dışı bırakabiliyor 


bir kaçış göreceksiniz. Siyah renk derinliği çok yüksek, bu da görüntülerin ve renklerin daha canlı ve gerçekçi görünmesine katkıda bulunuyor. Üstüne üstlük, P20 Pro'nun ekranının çentiğini gayet düzgün biçimde gizlemeye de olanak sağlıyor. Ekranı çentikle kullanmakta hiçbir sorun yok, ancak sıradan bir ekran görünümü isterseniz, ekran ayarları içinden çentiğin bulunduğu bölümün arka planını siyah yapabilirsiniz. Durum çubuğu bileşenleri yine olduğu yerde kalmaya devam ediyor, ne var ki dikkatinizi çok fazla çekmiyor. 


Çentik, video görüntülemede fazla sorun çıkarmıyor. Netflix, YouTube gibi uygulamalarda videolar tam ekranda, çentiğin başladığı hattı kendisine sınır çiziyor. 
Böylelikle iPhone X'da olduğu gibi, tam ekranda oynatım sırasında videonun bir kısmı çentiğe kurban edilmiyor. 


Öte yandan ekranın bazı küçük, ancak dikkate değer özellikleri mevcut. Ortamın ışık koşullarına göre renk sıcaklığı ayarlanıyor. 
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Eğer isterseniz, diğer Huawei telefonlarında olduğu gibi, ekranın renk sıcaklığını kendi isteğinize göre ayarlayabilirsiniz. Gece vakti gözünüzün rahat etmesini sağlayan mavi ışık filtresi de mevcut. 
Huawei P20 Pro'da, geçen yılın ikinci yarısında duyurulan ve ilk kez Mate 10 Pro'da gördüğümüz Kirin 970 CPU bulunuyor. Bu yonga set dördü yüksek performanslı işler için ayrılan Cortex-A73, dördü de günlük kullanım için seçilen Cortex-A53 olmak üzere, 
toplam sekiz çekirdek barındırıyor. Öte yandan 12 
çekirdekli Mali 672 tercih ediliyor. 6 GB RAM, 128 GB dahili hafıza mevcut. microSD kart yuvası yok, ancak 
128 GB hafıza çoğu kullanıcı için fazlasıyla yeterli 
olacaktır. 


Huawei P20 Pro, GeekBench 4 benchmark testinde 
1914 tek çekirdek ve 6751 çok çekirdek puanı elde 
etti. Bu sonuçlar onu geçen yılın ikinci yarısında çıkmış olan Exynos 8895 Octa işlemcili Samsung Galaxy Note 8 ile aynı seviyede konumlandırıyor. 
AnTuTu'da ise 207992 puan ile geçen yılın ikinci yarısında gördüğümüz telefonlarla aynı puanları paylaşıyor. Burada listenin tepesinde, 260000 seviyesinde puanlarla Samsung Galaxy S9 Plus yer 


alıyor. 


Samsa) Balary 88 
betvemtı Dğn 0488 die 17 


ei 
Gele Piyal 2 
System infermatlerı Güalccrren Snapdaçen MAL ğ 19 
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Model MÜHİM GL 


HUAINEI GUFLUİ Samsung Galry SE Gunleceren & vap oyda RA 


GeekBench 4 testinde Huawei P20 Pro'nun elde ettiği sonuçlar 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Aslında benchmark testlerinin sonucu şaşırtmıyor, çünkü karşımızda geçen yılın ikinci yarısında çıkmış olan bir işlemci var. Yine de, Huawei P20 Pro amiral gemisi, üst sınıf telefondan beklenen performansı başarıyla sunuyor. Kullanıcı arayüzünde gezinti gayet akıcı, uygulamalar hızlı biçimde açılıyor, oyunlar düzgün ve pürüzsüz biçimde, akıcı ve yüksek kaliteli grafikler eşliğinde oynanabiliyor. 
Isınma konusunda ise makul sınırlar içinde olduğu söylenebilir. Yaklaşık 10 dakikalık bir PUBG oturumundan sonra telefonda hatırı sayılır bir ısınma vardı, ancak avuç içimizi yakacak seviyede olmadığını söylememiz gerekiyor. 

Yeri gelmişken P20 Pro'nun ses deneyiminden de bahsedelim. Biri alt kenarda, birisi de ahize hoparlörüne yerleştirilmiş olmak üzere iki adet hoparlör bulunuyor, böylelikle stereo ses çıkışı sağlanıyor. Alt kenardaki hoparlör ana hoparlör, ön yüzde size bakan ikincisi ise biraz daha düşük ses çıkışı ve bas bakımından yalın ses sunuyor. Sonuç olarak stereo ses etkisi kulağınızın bir kenarına doğru kayıyor. Ancak oyun oynarken, parmaklarınız 


m4 ms» 
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ana hoparlörü kapatsa bile, hatırı sayılır bir ses çıkışı elde edeceksiniz. Hoparlörün ses çıkış şiddeti gayet yerinde, film izlerken veya YouTube kliplerini izlerken harici bir hoparlör ihtiyacı hissettirmiyor. Kutudan çıkan USB-C uçlu kulaklıklar da rahat kullanımlı ve kaliteli ses çıkışına sahip. Ancak kulağımız yüksek şiddetteki seslere alışık olduğu için, bu kulaklıkların maksimum ses çıkışı biraz düşük geldi. Aynı şekilde, çok beğendiğimiz, HTC One M8'in kutusundan çıkan Beats teknolojili kulaklıklarla, 3.5 mm adaptörüyle test ettiğimizde de, ses çıkış şiddetini nispeten düşük bulduk. Yine de tekrarlayalım, kulaklarımız yüksek sese çok alışık, muhtemelen çoğu kullanıcı için P20 Pro'nun ses çıkış şiddeti yeterli gelecektir. 


Huawei P20 Pro'nun en güçlü olduğu taraflardan bir tanesi de pili. Bu telefon Samsung Galaxy 59 Plus'tan 
daha küçük bir hacme sahip olsa da, Huawei 500 
mAh daha fazla olacak şekilde, 4000 mAh kapasiteli pili sığdırmayı başarmış. P20 Pro'nun pil performansı gerçekten etkileyici. Gün boyunca telefonu yoğun şekilde kullansanız bile, günün sonunda yüzde 30-40 seviyesinde bir pilin bulunduğunu görebilirsiniz. 


vodafone MO) AR R1590 Ma: 01-00 
&— Başlangıç ekranı stili 


Standart o 


Tüm uygulamalar başlangıç ekranında görüntülenir 


Çekmece 


Tüm uygulamalar çekmece ekranında görüntülenir 


Biraz daha hafif kullanımda, bu telefonun iki günü aşan bir performans sergilediğine tanık olduk. 

Hızlı şarj desteği de mükemmel biçimde işliyor. 
Kutudan çıkan hızlı şarj adaptörüyle yaptığımız testlerde yarım saatte pilin yüzde 50'sinin dolduğunu gördük. 45 dakikada yüzde 70'lik bir doluluğa ulaşılırken, bir buçuk saati biraz aşkın zamanda da pil tamamen doluyor. Her ne kadar P20 Pro'nun arkası camla kaplı olsa da, kablosuz şarj desteği bulunmuyor. Ancak hızlı şarjın bu kadar hızlı işlediği bir ortamda kablosuz şarja çok da ihtiyacınız olmayacaktır. 


Kablosuz bağlantı tarafında dikkat çekmemiz 
gereken en önemli ayrıntı, bu telefonun Kategori 18 
LTE desteğine ulaşması. Yani teorik olarak saniyede 
1200 megabitlik hıza erişebiliyor. Tabii ki, günlük 
hayatta bu seviyeye çıkmak zor, ancak Huawei P20 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Pro ile işlek noktalarda yaptığımız testlerde 120-130 Mbps indirme hızlarına ulaştık ki, bu da oldukça etkileyici. Yani, mobil operatörünüzün yüksek hız sunduğu noktalarda P20 Pro ile siz de bundan yararlanabileceksiniz. 


YAZILIM 


Huawei P20 Pro'da Android 8.1 Oreo yüklü olarak geliyor ve bunun üstünde de Huawei EMU 8.1 
kullanıcı arayüzü yüklü olarak geliyor. Eskiden Huawei'nin Android arayüzlerini sevmez, çok kalabalık, buna rağmen çok sıkıcı bulurduk. Ancak Çinli şirket son yıllarda sadece donanım değil, yazılım anlamında da önemli gelişmeler kaydetti. Sonuç olarak P20 Pro'daki kullanıcı arayüzü gayet şık ve çekici görünüyor, saf Android'i hiçbir şekilde aratmıyor. 


.——. 4 


& Sistemygezintisi 
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Navigasyon kontrolleri isteğe göre ayarlanabiliyor. Ekran altındaki Ana ekran düğmesini de kullanabilirsiniz. 


P20 Pro'yu kullanmaya başladığınızda, uygulama 


çekmecesinin olmadığını, tüm uygulama kısayollarının Ana ekran panellerine yerleştirildiğini fark edeceksiniz. Eğer isterseniz, Ayarlar içerisinden klasik uygulama çekmeceli görünüme de geçiş yapabilirsiniz. Bu görünümü tercih ettiğinizde uygulama kısayolları alfabetik sıraya göre sıralanıyor. Ancak bizim tercihimiz genellikle varsayılan yerleşim düzeni oldu. 


Kilit ekranı, Huawei'nin klasiği olacak biçimde kilit ekranı araçlarını barındırmaya devam ediyor. Üstelik duvar kağıdı da, galeride bulunan ve etkileyici görünüme sahip olan görsellerden seçilerek sürekli değiştiriliyor. Kilit ekranı demişken, telefonun kilidini gayet hızlı biçimde işleyen, ekranın altındaki parmak izi okuyucusunun yanı sıra, yüz tanıma ile de açabilirsiniz. Hareket sensörü telefonun yüze tutulduğunu hissederek ekranı uyandırıyor ve daha sonra yüz tanıma devreye girerek kilidi anında açıyor. Eğer ayarını yaparsanız, telefonu yüzünüze götürür götürmez karşınızda ana ekranı bulabilirsiniz. Yüz tanıma aydınlık ortamlarda gayet iyi işliyor, ancak ışık şiddeti azaldıkça verim düşüyor. 
Gözlükle bizi tanımadığını da belirtelim. 


Huawei P20 Pro'nun kullanıcı arayüzünü, sunulan farklı temalarla değiştirebilirsiniz. Bunun yanı sıra ön yüklü olan çeşitli uygulamalar var. Araçlar klasörü altında Ayna, El feneri, Kayıt Cihazı ve Akıllı 

Kumanda gibi yararlı uygulamaları görüyoruz. 
Bunun dışında Google'ın da çeşitli uygulamaları yüklü olarak sunuluyor. Google Play Store'dan uygulama ve oyunları indirebilirsiniz. Aslında Huawei'nin de AppGallery adını verdiği bir uygulama katalogu mevcut, ancak Türkiye'de kullanılamıyor. 


mik, HÜ 
P20 Pro'da kızılötesi port da var. Akıllı Kumanda ile TV, klima ve benzeri cihazları kontrol edebilirsiniz. 
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Kullanıcı arayüzünde gezinti için Android'in sanal navigasyon kontrollerini kullanabileceğiniz gibi, fiziksel Ana ekran düğmesini de tercih edebilirsiniz. 
Kontrollerin yerini çeşitli dokunmatik hareketler alıyor. Bunları öğrenme aşamasında biraz zorluk çekebilirsiniz, ancak öğrenme süreci tamamlandıktan sonra gezinti gayet rahat biçimde gerçekleştiriliyor. 
Üstelik ekranda navigasyon çubuğunun işgal ettiği alandan da tasarruf edilmiş oluyor. 


KAMERA 


Kamera, akıllı telefonları birbirinden ayıran ve üreticilerin pazarlamada üzerinde en fazla durdukları unsur. Huawei P20 Pro da, arkada yer alan üç kamerasıyla bu alanda epey iddialı olduğunu ortaya koyuyor. 


Ana kamera, 40 megapiksel ultra yüksek 
çözünürlüklü sensöre sahip. Bunun yanında 20 
megapiksellik siyah ve beyaz sensör bulunuyor. Bu, görüntü işlemeye, gürültüyü azaltmaya ve dinamik aralığı artırmaya yardımcı oluyor. 8 megapiksel 


Huawei P20 Pro'da kullanışlı bir Pro modu da bulunuyor. Bu modda çektiğiniz fotoğrafları RAW formatında da saklayabilirsiniz. 
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Üç arka kameralı Huawei P20 Pro, arkadan bakıldığında bir fotoğraf makinesi gibi görünecek biçimde tasarlanmış. 


sensörlü üçüncü kamera ise 3 kat optik yakınlaştırma sağlıyor, dijital zum yapmadan sahnede yakınlaştırma yapmaya izin veriyor. 


Her ne kadar 40 megapiksel sensör bulunsa da, 
Huawei P20 Pro'da standart fotoğraf çözünürlüğü 10 
megapiksel olarak ayarlanmış. Ancak arzu ettiğiniz takdirde 40 megapiksel çözünürlüklü fotoğraflar da çekebilirsiniz. Pro modunda, çektiğiniz fotoğrafları RAW formatında da saklamanıza olanak sağlanıyor. 
Huawei P20 Pro ile çektiğiniz 10 megapiksel çözünürlüklü fotoğraflar detaylar bakımından gayet iyi seviyede. Aslında 40 megapiksel çözünürlükte yakınlaştırma yaptığınızda daha fazla detay görmeniz olası, ancak çözünürlük düştüğünde, parlaklık ve bunun gibi diğer unsurlar bakımından avantajlar elde ediyorsunuz. Fotoğrafları tam görünümde bastırdığınızı veya paylaşılan fotoğraflarda genellikle tam görünüme önem verildiğini düşünecek olursak, standart çözünürlük çoğu kullanıcı için yeterli olacaktır. 3 kat optik yakınlaştırma yapıldığında çekilen fotoğraflar da keskinlik ve detaylar bakımından tatmin edici seviyede oluyor. 
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>, manzarafotoğrafları elde ediliyor. Üstelik tripod 


Bu arada P20 Proile 5 kat yakınlaştırma da 


yapabilirsiniz. Huawei bu modu Hibrit Zum olarak adlandırıyor. Bu modda 3 kat yakınlaştırmaya göre daha fazla görüntü işleme yapılıyor ve tabii ki, detaylarda biraz kayıp meydana geliyor. Yine de, yapılan işlemeler sonucunda dijital zuma göre çok daha net görüntüler elde etmek mümkün oluyor. 


Görüntü sabitleme sistemi de gayet iyi biçimde işliyor. Üstelik Huawei, yapay zekâdan yararlanarak AlS adını verdiği bir sistem kullanıyor. İster video çekimlerinde, ister gece çekimlerinde, bu görüntü sabitleme sisteminin farkı görülüyor. Video çekimleri gayet durağan, gece manzara çekimlerinde ise, pozlama süresi yüksek olsa bile elde edilen görüntülerde bulanıklık dikkate değer oranda düşük oluyor. 


Yapay zekâ destekli görüntü sabitleme sisteminin iyi biçimde çalıştığını Gece modunu kullanarak 
görebilirsiniz. P20 Pro'daki bu özel modda, 3 ile 6 
saniye aralığında art arda fotoğraflar çekiliyor ve bunlar birleştirilerek yüksek dinamik aralıklı, etkileyici 


kullanmadan bile, yeteri kadar net gece çekimleri gerçekleştirebilirsiniz. 


Profesyonel kullanıcılar için P20 Pro'da birçok farklı ayar mevcut. Pozlama telafisi, ISO, beyaz dengesi gibi ayarları dilediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Çekilen fotoğrafların meta verilerini görebilir, aynı zamanda RAW formatında da görüntüleri saklayabilirsiniz. 


(/1.8 diyafram açıklıklı ana kamera, diğer kameraların da yardımıyla düşük ışıkta gayet iyi performans gösteriyor. Üstelik arka planı bulanıklaştırılmış fotoğraflar çekme konusunda da, bu üçlü kamera sistemi gayet iyi işler çıkarıyor. Öyle ki, bazı fotoğraflarda ön plandaki kişi veya nesnenin sahneye sonradan, yapay biçimde eklendiği şeklinde bir izlenimin de oluşmasına neden oluyor. 

Kamera uygulaması iPhone ve Samsung Galaxy 59'un kamera uygulamalarından bazı izler taşıyor. Ekranın bir kenarında çekim tuşu, onun iki yanına yerleştirilmiş kamera değiştirme ve Galeri kısayolları 


bulunuyor. Bu grubunun hemen yanı başına da, 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çekim modları arasında hızlıca değişiklik yapmayı sağlayan bir kontrol yerleştirilmiş. Parmağınızı sürükleyerek Video, Portre, 
Fotoğraf, Pro, Gece gibi farklı çekim modları arasında geçiş yapabilirsiniz. Ekranın diğer kenarında ise flaş, hareketli fotoğraf, Ayarlar gibi kontroller bulunuyor. Ayrıca kare kod veya barkod taramayı sağlayan özel bir araca ait kısayol da bu sütuna yerleştirilmiş. 


Tabii ki, Huawei P20 Pro'nun kamera sisteminin yapay zekâ destekli hünerlerini unutmadık. Kirin 970'in yapay zekâ gücünden yararlanan kamera, sizin kamerayı tuttuğunuz sahneyi otomatik olarak tanıyor ve belirlenmiş olan çeşitli sahne profillerine göre ayarlamaları otomatik olarak yapıyor. Diyelim ki, 
P20 Pro'yu bir tabak yemeğe doğru tuttuğunuz, Yemek modu etkinleştiriliyor. Ya da bir çiçeğin fotoğrafını çekmek istiyorsunuz, Çiçek modu otomatik olarak aktif hâle geliyor. Bu yapay zekâ modlarında çekilen fotoğraflarda süjenin renk canlılığının artırıldığını görüyoruz. Bu sayede daha 


etkileyici sahneler elde ediliyor, ancak renk doğruluğundan uzaklaşıldığını da kabul etmek gerekiyor. 


Selfie tarafında da Huawei 
P20 Pro tatmin edici işler çıkarıyor. 24 megapiksel çözünürlüklü ön kamera, hem aydınlık hem de loş ortamlarda iyi işler çıkarıyor, detayları zengin selfie fotoğraflar çekiyor. Yüz güzelleştirme araçlarından da yararlanabilir, aynı zamanda arka planı bulanıklaştırılmış portre fotoğraflar da çekebilirsiniz. Ön kamerayla en fazla 1080p Full HD çözünürlükte video kaydı da gerçekleştirebilirsiniz. 


Huawei P20 Pro, video tarafında da bir amiral gemisi telefondan beklenen seviyede nitelikleri barındırıyor. En fazla 4K çözünürlükte video çekimi yapılıyor. 4K çözünürlük seçildiğinde görüntü sabitleme yapılmıyor. Aynı biçimde saniyede 60 kare hızında 1080p çekimlerde de görüntü sabitleme kullanılmıyor. En durağan, profesyonel video kamera tadında video çekimleri için 


v4 


teknoblog İNCELEME 
-— dergi 


1080p/30fps modunu öneririz. Bu sayede hareket ağır çekim modu bulunuyor. Ancak, tıpkı Galaxy S9 hâlindeyken bile gayet durağan çekimler ve 59 Plus'ta olduğu gibi, çözünürlük 720p'ye gerçekleştirebilirsiniz. Bunların dışında, P20 Pro'nun düşürülüyor. 


da saniyede 960 kare hızında çekim yapan süper 


SONUÇ 


Huawei P20 Pro, Çinli şirketin geldiği noktayı açık biçimde gösteriyor. Daha telefonu test etmeye başladığımız andan itibaren, bunun şimdiye kadar deneyimlediğimiz en iyi Android telefonlardan bir tanesi olduğunu hissine kapıldık. Şık tasarımı ve malzeme kalitesi bu telefonu kullanmayı daha en baştan keyifli hâle getiriyor. Teknik özellikler bakımından belki Samsung, Sony, LG, HTC gibi rakiplerin bir tık kadar gerisinde; ekran çözünürlüğü Full HD seviyesinde, işlemci ise geçen yılın ikinci yarısında çıkmış bir işlemci. Yine de tüm bunlar, Huawei P20 Pro'nun güçlü bir amiral gemisi telefon olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Aslında bu telefonun en iddialı olduğu alan kamerası. Ve bu iddianın da 


Tasarım ekran 
Performans 
Kameraflar) 
Yazılım 


Pil Ömrü 


boş olmadığını görüyoruz. Aydınlık ortamlarda her telefonla öyle ya da böyle tatmin edici fotoğraflar çekebilirsiniz. Huawei P20 Pro da bunu beceriyor. 
Böyle ortamlarda yaptığı ek katkı, yapay zekânın da etkisiyle biraz daha etkileyici hâle getirilmiş, canlılaştırılmış kareler oluyor. Düşük ışıkta ise farkını görüyoruz. P20 Pro ile, profesyonel fotoğraf makinelerinin çekeceği seviyede kareler yakalamanız işten bile değil. Bu arada Huawei P20 Pro lehine az da olsa fiyat avantajının olduğunu da belirtmeliyiz. 
4999 TLlik satış fiyatıyla P20 Pro, diğer amiral gemisi 
rakiplere göre biraz daha ucuz. Bütçesini düşünen, buna rağmen en iyi amiral gemisi telefonlardan bir tanesini isteyenler için bu da çok önemli olsa gerek. 


DAHA FAZLASI TEKNOBLOG.COM'DA şekil Huawei P20 Proile çekilmiş daha "rare fazlafotoğraf ve örnek video için TE OR kodunu okutun 


KAKA AM 
AA Aİ 
AAA 
AAA 
KARA 
AA AA 


4.7 


Şimdiye kadar incelediğimiz en iyi Android telefonlardan bir tanesi. Tasarımı, kameraları ve pil performansı Huawei P20 Pro'nun en güçlü yanları 


arasında bulunuyor. Fiyat konusunda da diğer amiral gemisi telefonlara göre avantajlı olduğunu söyleyebiliriz. htt 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Apple Pencil deneyimi şimdi daha uygun fıyata elde ediliyor 


6. nesil iPad (2018) 


Apple geçen yıl çıkardığı 5. nesil iPad ile birlikte 9.7 
inç ekranlı tabletini genel kullanıcı kitlesine hitap eden, uygun fiyatlı bir tablet olarak konumlandırmıştı. Daha gelişmiş teknik özelliklere ve daha büyük boyutlu ekranlara sahip olan iPad Pro ise daha üst segmente ve profesyonel kullanıcılara hitap eden bir ürün sınıfı hâline gelmişti. 2018 yılında çıkan 6. nesil iPad ile de 9.7 
inç tabletin çizgisi sürdürülüyor, ancak üst sınıf 


iPad Pro tabletlerden önemli bir özellik alınıyor, o da Apple Pencil desteği. Apple'ın eğitim odaklı bir etkinlikte duyurusunu gerçekleştirdiği 2018 model iPad, geçen yılın tabletine göre biraz daha gelişmiş bir işlemciyle ve en önemlisi Apple'ın kapasitif ekran kalemi için sunduğu destekle geliyor. iPad 
2018 inceleme yazısında ve videosunda Apple'ın 
tabletiyle ilgili izlenimlerimizi ve yorumlarımızı 


aktarıyoruz. 


ha 
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2018 model iPad, geçen yılın 9.7 inç Retina ekranlı iPad'iyle 
aynı boyutlara ve ağırlığa sahip. 


2018 model iPad tasarım açısından selefine göre 
fazla bir değişikliği yok. Geçen seneki modelle aynı en, boy ve kalınlığa sahip bir gövdeyle geliyor. 
Senelerdir gördüğümüz klasik iPad tasarımını da muhafaza etmeye devam ediyor. Yine altın, gümüş ve uzay grisi renk seçeneklerini görüyoruz. 

7.5 mm. kalınlıklı alüminyum gövdesi, düz ve kenarlara doğru hafif kavis yapan arka yüzeyiyle iPad'i kavramak ve kullanmak zor değil. İster düşey, ister yatay oryantasyonda rahatlıkla kullanabilir, işlerinizi yerine getirebilirsiniz. Sadece Wi-Fi modeli 
469 gr., Wi-Fi ve hücresel bağlantılı modeli ise 478 
gr. ağırlığa sahip. Bunların da bir tablet makul ağırlıklar olduğunu, elde kullanırken veya çantada taşırken zahmete yol açmadığını görüyoruz. 


iPad'in hem ön camı hem de metal gövdesi çizilme ve aşınmalara karşı epey dayanıklı. Yine de, mümkünse tabletin her tarafını kaplayacak bir kılıf ya da en azından Smart Cover gibi bir kapağın varlığı iyi olacaktır. Üstelik Smart Cover sayesinde iPad'de 


“| 


9) 


İNCELEME 


bir şeyler izlerken ya da sanal klavyesinde yazı yazarken daha rahat edebilirsiniz. 


9.7 inç Retina ekranın altında Touch ID özellikli Ana ekran düğmesini görüyoruz. iPad Pro serisinde son model iPhone'larda olduğu gibi ikinci nesil Touch ID sensörü bulunurken, 2018 model iPad'de geçen yılın modeli gibi birinci nesil sensör yer alıyor. Yine de, bu sensörün hız ve tepkisellik bakımından bir sıkıntı yarattığı yok. Parmak izinizi hızlı biçimde ekleyebilirsiniz, ayrıca kilitli ekranı kolaylıkla açabilirsiniz. 


Ekranın üstünde FaceTime kamera, alt kenarda Lightning portu ve hoparlör, sağ kenarda ses tuşları, üst kenarda güç düğmesi ve kulaklık jakı yer alıyor. 
Tuşlar yeterli derinliğe ve sağlamlığa sahip. Ayrıca hücresel bağlantı destekli modellerde sağ kenarda nano SIM kart tepsisini görüyoruz. Ayrıca bu modellerin arkasında, siyah renkli anten bölgesi bulunuyor. Yine arka tarafta sol üst köşeye yerleştirilmiş 8 megapiksel kamera yer alıyor. 


Apple'ın yıllardır tercih ettiği iPad tasarımını 2018 
yılında da görmeye devam ediyoruz. 
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osin kutunura gelsin iar misiniz? 


İepth kamara assamırı barındırması ken pmayacak, ekramın Ust kısımında Çentik de 


| sl ağla taç hükeğlayalaağını 


O 7 Ni 

— ©. -—- inan camda kaşılı olacağı burun da kablorız. 
" İlet de Sion Vela anacak Buylk 

siyonunu göreceği 


Apple A10 Fusion işlemci çoklu görev performansını daha yukarı taşıyor, aynı 

zamanda Apple Pencil'ın daha iyi işlemesini 


sağlıyor. 


DONANIM VE PERFORMANS 


iPad serisinde, bir klasik olarak nitelendirebileceğimiz Pro'ların ekranları ise ön camla bitişik durumda. 

biçimde, 9.7 inç Retina ekran bulunuyor. Bu ekran Arada boşluk olmayınca ekran, sanki tabletin 

1536 x 2048 piksel çözünürlüğe sahip. 264 ppi piksel yüzeyindeymiş gibi bir görünüm oluşturuyor, bu da 

yoğunluğu Apple tarafından Retina şartını karşılamış estetik açıdan hoş duruyor. Üstelik arada boşluk 

kabul ediliyor. Tableti optimum kullanım uzaklığında olmayınca Apple Pencil'ı kullanmak da doğal kağıt 

tuttuğunuzda pikselleri fark etmiyorsunuz, ekran kalem kullanımına daha yakın bir his oluşturuyor. 

yeteri kadar keskin ve net görünüyor. Yıllardır iPad'de 2018 model iPad'in boşluklu ekran yapısı en çok 

gördüğümüz bu ekran koşulunu 2018 model tablette Apple Pencil'ın nasıl kullanılacağı noktasında 

de görmeye devam ediyoruz. iPad'in ekranı yüksek kafamızda soru işareti oluşturuyordu ki, bu konuyla 

parlaklık ve zengin renk desteği sayesinde görsel ilgili yorumlarımızı Apple Pencil ile ilgili bölüme 

açıdan da iyi bir deneyim sunuyor. iPad Pro'da saklayalım. 

olduğu gibi True Tone teknolojisi yok, ancak bunun 

eksikliğini aramıyorsunuz. Film izlerken, internette Bu arada ön cam demişken, bu camın yansıtma 

gezinirken, ders çalışırken yeterli bir görüntüleme katsayısı da önceki nesil iPad'de olduğu gibi düşük 

alanı ve kalite sunuluyor. sayılmaz. Bu açıdan iPad Pro düşük yansıtma ile daha ideal ortam oluşturuyor, parlak ışık altında, ekrana 

Öte yandan son model iPad'in ekranı da, geçen yılınki belirli bir açıdan bakarken bile rahat bir görüş 

gibi ön camla arada boşluk barındırıyor. iPad sağlıyor. iPad bu açıdan iPad Pro ile aynı durumda 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değil. Yine de, tablete çoğu zaman karşıdan bakıp kullanacağınızı düşünecek olursak, bu yansıtma durumu sizin için fazla sorun teşkil etmeyecektir. 
2018 model iPad'deki en büyük yeniliklerden bir 
tanesi de içindeki işlemci. iPhone 7 ve 7 Plus'ta gördüğümüz Apple A10 Fusion işlemci bu tableti çalıştırıyor. Dört çekirdek barındıran bu işlemciye, önceden olduğu gibi yine 2 GB RAM eşlik ediyor. Aynı şekilde 32 GB ve 128 GB dahili hafıza seçeneklerini görmeye devam ediyoruz. 


Apple'ın belirttiğine göre, 64 bit masaüstü sınıfı mimariye sahip, Apple tasarımı A10 Fusion çiple birlikte gelmesi sayesinde iPad, kusursuz multitasking ve grafiklerin yoğun olarak kullanıldığı uygulamalar için önceki nesil tablete göre yüzde 40 daha hızlı CPU ve yüzde 50 daha hızlı grafik performansı sağlıyor. Apple Pencil ve AR uygulamaları gibi özel durumlar için de daha fazla imkan sunuyor. 


GeekBench 4 benchmark testinde 6. 
nesil ve 5. nesil iPad ile 10.5 inç iPad 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Pro'yu karşılaştırdık. 2018 model iPad'in performans tarafında selefine göre önemli bir artış kaydettiği görülüyor. Tek çekirdek performans sonucu da Apple A10X Fusion işlemcili iPad Pro ile karşılaştırılabilir seviyede bulunuyor. Ancak çok çekirdek sonuçlarında Apple'ın profesyonel tableti açık ara önde görünüyor. 


pratikteki duruma baktığımızda iPad'in uygulamalar ve oyunlarda gayet makul performans sergilediğini, düzgün biçimde çalıştığını görüyoruz. Kullanıcı arayüzünde gezinti de akıcı biçimde gerçekleştiriliyor. Split View, Slide Over, sürüklebırak gibi çoklu görev işlevleri de iyi biçimde çalışıyor. 
Ne var ki, iPad Pro'da olduğu gibi bu ikisi aynı anda kullanılamıyor. Diyelim ki, iki uygulamayı yan yana açtınız, üçüncü uygulamayı da Slide Over görünümünde, ikisinin üstünde görüntülediniz. Bu durumda sadece üstteki uygulamayı kullanabiliyorsunuz. 


6. nesil iPad'de de, alt kenara yerleştirilmiş iki adet hoparlör yer almaya devam ediyor. Her iki kenarına 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yerleştirilmiş ikişer hoparlör barındıran iPad Pro'lardaki kadar yüksek ses çıkışı ve stereo ses etkisi yok. Yine de hoparlör net, temiz ve güçlü bir ses çıkışı sağlıyor. 


Pil aşağı yukarı geçen yılki iPad'dekiyle aynı seviyede kapasiteye sahip. Apple'ın belirttiği gibi yine normal kullanımda bir günü rahatlıkla karşılayacak yeterliliğe sahip. iPad'i kullanmaya başladıkça, genellikle iki günde bir şarj ettiğinizi göreceksiniz ki, bu da gayet makul sayılır. 


Kamera tarafında ise iPad 2018, selefinin çizgisinden video çekmek çok da pratik sayılmaz, ancak bu ilerlemeyi sürdürüyor. Ön tarafta 1.2 megapiksel kamera ihtiyaç duyduğunuz hâllerde işinize çözünürlüklü, 720p video kayıt desteği sunan yarayacaktır. Aslında bu kamera daha çok doküman, 


FaceTime kamera bulunuyor. Bu kamera selfie kitap ve benzeri fiziksel içeriklerin taranması için 


fotoğraflar için değil, FaceTime veya benzeri kullanışlı olacaktır. Kamera uygulamasına 


uygulamalarla görüntülü görüşmelerin yapılması için baktığımızda HDR, Live Photo gibi iPhone'larda düşünülmüş. Arkada ise 8 megapiksel, f/2.2 diyafram gördüğümüz mod ve araçların bulunduğunu açıklıklı ve 1080p video kayıt özellikli kamera görüyoruz. 


bulunmaya devam ediyor. Tabletle fotoğraf veya 


YAZILIM 


6. nesil iPad'de iOS 11.3 yüklü olarak geliyor. Daha önceki iPad'lerden bildiğimiz klasik tablet deneyimini bu tablette de görmeye devam ediyoruz. 
Uygulama kısayolları ana ekran 
sayfalarına yerleştiriliyor. Apple, iOS 11 
ile birlikte sık kullandığınız uygulamaları altta bulunan navigasyon çubuğuna sabitlemenize izin veriyor, burası Mac bilgisayarlarda gördüğümüz Dock'a benzer bir deneyimi elde etmenizi sağlıyor. Ayrıca açık olan en son üç uygulamayı da Dock bölümümünün en sağında bulunan alanda 
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6. nesil iPad ile birlikte Apple Pencil desteği ilk kez iPad Pro ailesinin dışına taşınıyor. 
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görüntüleyebilirsiniz. Çoklu görev ekranı ve Denetim Merkezi de düzenli yapısıyla uygulamalar arasında geçişi kolaylaştırıyor. Aynı zamanda parmak dostu kontroller de tabletin ayarlarını da rahatlıkla yapmanızı sağlıyor. iOS'in tabletlere özel Slide Over, Split View, sürükle-bırak gibi çoklu görev işlevlerini rahatlıkla kullanabilirsiniz. Aynı zamanda resim içinde resim özelliği de iPad'de bir yandan çalışırken bir yandan da film veya dizi izlemenize, ya da FaceTime görüşmeleri gerçekleştirmenize imkan tanıyacaktır. 


iPad'in en güçlü yanlarından bir tanesi büyük ekranı için elverişli kullanım sunan birçok uygulamanın bulunması. App Store'da tabletlere uyumlu on binlerce uygulama bulunuyor. Üstelik yine Apple'ın 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belirttiğine göre, eğitim ve öğretim odaklı binlerce uygulama da öğrencileri ve öğretmenleri bekliyor. 
Örneğin kullanıcılar, Froggypedia adı verilen uygulama sayesinde bir kurbağayı sanal ortamda keserek tüm organlarını inceleyebilirler. Etkileşimli uygulamalar sayesinde öğrenciler derslerini çok daha verimli biçimde geçireceklerdir. Swift Playgrounds uygulaması ise, giderek daha fazla ilgi gören kodlama eğitimi için Apple'ın geliştirdiği verimli bir araç. Kolay ve anlaşılır kullanıcı arayüzü, etkileşimli egzersizleri sayesinde çocuklar kodlamaya iyi bir başlangıç yapacaktır. Yukarıdaki etkileşimli ve verimli uygulamalara ek olarak, Apple Pencil desteğiyle kullanılabilen birtakım uygulamalar, doğan birtakım imkanlar var ki, onlara bir sonraki bölümde değiniyoruz. 


APPLE PENCİL 


Yeni nesil iPad'in öne gerekiyor. Bunun 


çıkarılan en önemli özelliği Apple Pencil desteği olmuştu. 
Şimdiye kadar sadece 
Apple'ın üst sınıf iPad 
Pro tabletleriyle kullanılabilen bu aksesuar, şimdi daha uygun fiyatlı olan bir 
Apple tabletini de destekliyor. 

Tabii ki, bu destek bedavaya gelmiyor. 
iPad ile Apple Pencil deneyimi yaşayabilmek için 479 TLlik ek bir ödeme daha yapmanız 


karşılığında ise tabletle çizim, el yazısı ve benzeri işlevleri, doğal biçimde yapma imkanı elde ediyorsunuz. 


iPad'in Apple Pencil desteği sunan ekranı, iPad Pro'ların ekranları gibi 120 Hz yenileme hızına sahip değil. 
Buna rağmen tepkisellik gayet iyi, kalemle yaptığınız dokunuşlar anında ekrana iletiliyor, doğal bir yazma deneyimi 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elde ediliyor. Yukarıda da belirttiğimiz gibi, iPad'in boşluklu ekran yapısının Apple Pencil deneyimine nasıl bir etkide bulunacağını merak ediyorduk. 
Şimdiye kadar Apple Pencil'ın kullanıldığı iPad Pro'ların panelleri camla birleşik olduğu için, kalem ucu ekranla temas ediyormuş gibi bir görünüm oluşturuyor. Bu da gerçeğe oldukça yakın bir his veriyor. iPad'de ise Apple Pencil'ı kullanırken kalem ucuyla ekran arasında hafif bir boşluğun var olduğunu, yakından detaylı biçimde baktığınızda görüyorsunuz. Ancak bu durumun pratikte, iPad'i görmeden önce düşündüğümüz biçimde olumsuz bir etkisi bulunuyor. iPad Pro'da Apple Pencil'ı nasıl kullanıyorsak, iPad'de de aynı biçimde kullanmaya devam ediyoruz. 


Notlar, Apple Pencil'ı kullanabileceğiniz başta gelen uygulamalardan bir tanesi. Bu uygulamada el yazısıyla çizimler yapabilir, yazı yapabilir, eğer isterseniz kara kalem çalışması bile yapabilirsiniz. 
Ancak en sonuncusu gibi sanatsal çalışmalar için ProCreate ya da Adobe Sketch gibi uygulamaları kullanmanız daha verimli sonuçlar elde etmenize imkan sağlayacaktır. Bunların dışında Apple Pencil sayesinde e-posta ile size gelen ya da taradığınız PDF belgelerinin üzerinde çizimler yapabilir, notlar alabilirsiniz. Apple'ın iWork uygulamaları da iPad'in çıkışıyla aynı zamanlarda gelen güncellemeyle birlikte Apple Pencil desteği kazandı. Böylelikle Apple Pencil üzerinde Pages, Keynote, Numbers gibi uygulamalarda el yazısıyla notlar alabilir veya çizimler yapabilirsiniz. 


Apple Pencil her zaman olduğu gibi, ucuna yerleştirilmiş Lightning ucunun iPad'e takılması aracılığıyla şarj edilebiliyor. Aynı zamanda eşleme işlemini de başlatmak için Apple Pencil'ı iPad'e bağlamanız gerekiyor. 
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SONUÇ 


1699 TL'nin artık günümüz standartlarında çok 
yüksek bir meblağ olmadığını kabul etmek gerekiyor. iPad, bu değerin karşılığında kullanıcılara başta içerik tüketimi olmak üzere; eğitim, yaratıcılık ve bunun gibi yeni iPad'i konumlandırmak istediği alanlarda da iyi işler çıkarabiliyor. Tabii ki, iPad'i yaratıcılık tarafında etkili biçimde kullanmak isterseniz, biraz daha ödeyip Apple Pencil'ı da satın almanız gerekiyor. 
Alışılmış iPad tasarımı kullanıcılara kendilerini rahat hissettirecektir. Ekran, alıştığımız gibi yüksek kaliteyi ve görsel deneyimi sunmaya devam ediyor. On binlerce tablet uyumlu uygulama, iPad'i yazılım ve deneyim bakımından da güçlü hâle getiriyor. Tabletlerin genellikle birkaç yılda bir değiştirilen cihazlar olduğunu 
düşünecek olursak, sahip olduğu Apple 10 
Fusion işlemcili donanım paketinin de iPad'i, yenileme ihtiyacı hissedinceye kadar epey rahat biçimde götüreceğini söyleyebiliriz. 


Tasarım AA Aİ 

Ekran AA Aİ 

Performans AA Aİ 

Kamerallar) MAR 

pil Ömrü AAA Aİ 
ÖZET 

Tasarımı geçen yıllarda gördüğümüz iPad'lerle aynı kalmaya devam etse de, 6. nesil iPad iyi ekran kalitesi, uzun pil ömrü ve destekleyen binlerce 4 o 3 


tablet uygulamasıyla öne çıkmayı başarıyor. Uygun fiyatı sayesinde artık klasikleşen tablet deneyimini daha fazla kişi yaşayabilir. Bu, daha fazla kişinin Apple Pencil deneyimi de yaşayabileceği anlamına gelse de, kalem için ek ödeme yapmanın gerekli olması kullanıcıları biraz olsun daha du 


fazla değerlendirme yapmaya itecektir. GENEL PUAN 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Modern akıllı telefonun olmazsa olmazları bir arada Akıllı telefon pazarına girdikten sonra seçenekleri de ekliyor. Vestel Venus 220 de oldukça iddialı adımlar atan Vestel, düzenli söz konusu üst segment cihazların en olarak çıkardığı yeni cihazlarla da yenisi olma özelliğini taşıyor. Vestel Venus portföyünü genişletiyor. Son yıllarda Z20 inceleme yazımızda Barselona'da 


portföyünü genişletirken tabir-i caizse düzenlenen 2018 Mobil Dünya 

“elini yükselten” şirket, giriş segmentinde Kongresi'nde tanıtılan akıllı telefona dair konumlanan telefonlarının yanına daha üst detayları ve yorumlarımızı bulabilirsiniz. 
segmente yerleştirilebilecek cihaz 


La m a e e m e 


No37 


25 MAYIS CUM 


22020 


Google Yarat Play Play Store 
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TASARIM 


Vestel Venus Z serisiyle müşterilerine üst sınıf bir tasarımı uygun sayılabilecek bir fiyat karşılığında sunmak için yola çıkmıştı. Serinin ilk üyesi olan Vestel Venus 710 geçtiğimiz yıl satışa sunulmuştu. Bayrağı Z10'dan devralan 220 ise bu yolculukta Vestel'i hedefine daha hızlı biçimde ulaştıracak gibi görünüyor. 


Akıllı telefonun tasarımında ana materyal olarak metal ve cam tercih edilmiş. Metal ve camın bir araya gelmesi, Vestel'in görsel açıdan üst sınıf bir görüntü verme iddiasına ciddi ölçüde yardımcı oluyor. Venus Z20'de metal çerçeveyi 2.5D cam ile korunan ön panel ve Gorilla Glass 3 cam ile kaplı arka panel tamamlıyor. Arka panelde cam tercihi görsel açıdan yerinde olsa da, parmak izlerini biraz fazla belli ettiğini belirtmek gerekiyor. 


Venus 2720'nin dikdörtgen hatlarına yuvarlatılmış köşelerle hareket kazandırılmış. Ele iyi oturan telefonu tek elle kontrol etme konusunda bir sıkıntı yaşanmıyor. Elleri küçük olanlar bile telefonu tek elle kullanırken ekran üzerindeki her noktaya problemsiz biçimde erişebiliyor. 7.9 mm. kalınlığındaki telefon tartıda 185 gram çekiyor. Venus 220 çok hafif bir cihaz olmasa da, uzun süreli kullanımda herhangi bir yorgunluk yaşatmiıyor. 


Vestel Venus 2720'nin ekranı 5.65 inç büyüklüğünde. 
Akıllı telefon pazarında güncel trendlerden uzak kalmayan Vestel, 18:9 görüntü oranına sahip bir ekranı tercih etmiş. Ekranın yan kenarlarındaki çerçevelerin inceliği de ilk bakışta göze çarpan unsurlar arasında yer alıyor. Vestel ekranın alt kısmını boş bırakmayı tercih ederken, üst kısımda 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Vestel Venus 220'de modern cam-metal birleşimi 


tasarımı görüyoruz. Önde ekran büyük bir alan kaplıyor. 
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ahize, 8 megapiksel çözünürlüklü kamera ve flaş bulunuyor. 


Venus 2720'nin sol kenarında nano SIM ve micro SD kart tepsisini barındıran yuva yer alıyor. Sağ kenara geçildiğinde ise kullanıcıları güç butonu ve ses kontrol tuşları karşılıyor. Güç butonu kenarın tam ortasına yerleştirilirken, ses kontrol tuşları da hemen güç butonunun üzerinde yer alıyor. 

Akıllı telefonun üst kenarına geçildiğinde ise göze ilk olarak 3.5 mm. kulaklık jakı çarpıyor. İkinci mikrofon da üst kenara yerleştirilmiş. Alt kenarda ise soldan sağa doğru sırasıyla mikrofon, USB-C girişi ve hoparlör ızgarası yer alıyor. USB-C girişinin de Vestel'in üst sınıfta olma iddiasına katkıda bulunuyor. Buna ek olarak, hem üst hem de alt kenarda anten şeritlerinin bulunduğunu belirtmekte fayda var. 


Arka panelde ise dikkat çeken öncelikli unsur çift lensli kamera modülü oluyor. Yatay olarak yerleştirilen bu kamera modülünde biri 16 diğeri ise 
5 megapiksel çözünürlüklü iki lens yer alıyor. Kamera 
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modülünün hemen sağında ise çift tonlu flaş bulunuyor. 


Arka panelin orta üst kısmına ise parmak izi tarayıcısı yerleştirilmiş. Daha önceki telefonlarında Venus logosunu genelde panelin ortasına yerleştiren Vestel, Venus 720'de logoyu aşağıya indirmeyi tercih etmiş. 
Arka panelin alt kısmında Venus serisinin aşina olduğumuz logosunu görüyoruz. 


EKRAN 


Vestel Venus 220'de daha önce belirttiğimiz üzere 5.65 inç büyüklüğünde bir ekran bulunuyor. 2.5D cam ile korunan 18:9 görüntü oranına sahip bu ekran, 2160 x 1080 piksel FHD* çözünürlük sunuyor. 


18:9 görüntü oranıyla akıllı telefon pazarının trendlerini yakından takip ettiğini gösteren Vestel, çentik akımına ise mesafeli durmuş. Günümüzde pek 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çok akıllı telefonun ekranında gördüğümüz çentiğe Venus 2720'nin ekranında rastlanmıyor. Venus Z20'nin ahize hoparlörü, ön kamerası ve flaşı ekranın üstündeki çerçevede bulunuyor. 


Venus 2720'nin ekranı, parlak ışıklar altında gayet yeterli bir görüş sunmayı başarıyor. Ekranın görüş açılarının da fazlasıyla yerinde olduğu rahatlıkla söylenebilir. Parlak ışıklar altındaki performansı, görüş açılarının yeterliliği ve 5.65 inçlik boyutu ile Venus 720'nin ekranı, multimedya içeriklerin tüketimi için gerekli kriterleri karşılıyor. 


Vestel Venus 220'nin ekranıyla ilgili pek çok ayar, Ayarlar menüsü içindeki Ekran sekmesi üzerinden kişiselleştirilebiliyor. Kullanıcılar ekran parlaklığını, gece ışığı modunun aktivasyonunu, ekranın uyku süresini ve yazı tipi boyutunu bu sekme üzerinden kendi tercihlerine göre düzenleyebiliyor. 
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Vestel Venus 2720 günlük 


işleri rahatlıkla görecek 


bir performansı sunuyor. 
Büyük ekranda internet deneyimi d de gayet iyi seviyede. 


Günümüzde pek çok telefonda bulunan mavi ışık filtresi, Venus 220'de “Gece Işığı” ismiyle karşımıza çıkıyor. Gece Işığı aktif hâle geldiğinde ekranın mavi renk tonu amber olarak değiştiriliyor. Kullanıcılar diledikleri takdirde Gece Işığı'nın yoğunluğunu kendi gözlerine uygun olarak ayarlayabiliyor. Gece Işığı'nın aktif hâle gelişi de otomatik bir işleme dönüştürülebiliyor. Kullanıcılar diledikleri takdirde Gece Işığı'nı güneşin batışından doğuşuna kadar aktif olacak biçimde ayarlayabiliyor. Arzu edenlere kendi özel programlarını oluşturma imkanı da sunuluyor. 


DONANIM VE PERFORMANS 


Vestel Venus Z20'nin kalbinde 2.2 GHZ hızında çalışan 64-bit sekiz çekirdekli Oualcomm Snapdragon 630 yonga seti bulunuyor. Görsel yükü ise Adreno 508 GPU üstleniyor. Oualcomm Snapdragon 630 yonga setinin varlığı, Vestel'in giriş seviyesinin yukarısına oynama hedefiyle örtüşüyor. 


6! 
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İVA *93ğ 1539 


Apple Samsung'dan 539 milyon dolar 


tazminat alacak 


Venus Z20'da Oualcomm Snapdragon 630 yonga setine 4 GB LPDDR4 RAM ve 64 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. Ancak bu alanın sadece 48 GB'lık kısmı cihaz sahipleri tarafından kullanılabiliyor. 
MicroSD kart desteği sayesinde dahili depolama alanının üzerine 2 TB daha eklenebiliyor. 


Oualcomm Snapdragon 630 ve kendisine eşlik eden ortakları, orta segmentte konumlanan bir telefondan beklenen performansı sergilemekte sıkıntı yaşamıyor. Akıllı telefonda internette gezinirken, sosyal medya uygulamalarında dolaşırken veya eposta kullanırken hızın oldukça yüksek olması dikkat çekiyor. 


Bütün bu işlemler arka planda Spotify çalışırken yapılsa bile herhangi bir takılma yaşanmıyor. Kısacası arka planda çalışan uygulamalar telefonun performansında fark edilir bir düşüş yaratmıyor. 
Vestel Venus 720'de biyometrik güvenlik çözümü olarak parmak izi tarayıcısı bulunuyor. Arka panele 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yerleştirilen parmak izi tarayıcısı oldukça hızlı çalışıyor. Telefonun kilidi parmak izinin algılanmasının ardından çok kısa bir süre içinde açılıyor. 


Venus Z20'nin teknik donanımının sorunsuz biçimde çalışmasında Vestel'in yazılımsal tercihlerinin de hatırı sayılır bir rol oynadığını belirtmek gerekiyor. 
Arayüz konusunda geçmiş tercihlerinden çok da fazla uzaklaşmayan Vestel, belli noktalarda kendi tarzını yansıttığı arayüzünde Android'in saf versiyonunda görülen kimi unsurları da muhafaza ediyor. 


Orta segmentteki telefonlar, yapıları itibarıyla oyun telefonu olarak tanımlanmıyor. Ancak Vestel Venus Z20, Snapdragon 630 yonga seti ve 4 GB RAM'in varlığı sayesinde pek çok oyunu sorun yaşamadan çalıştırmayı başarabiliyor. 


Akıllı telefondan yüksek bir grafik performansı talep eden bazı oyunlarda küçük takılmalar yaşansa da, Venus 220 ortalama kullanıcıların oynadığı oyunlarda 


kimseyi yüzüstü bırakmıyor. 


San tam şarj 


Tam şarj sonrası ekran kullanımı 


Pil tasarrufu 


Vestel Venus Z20'nin 3400 mAh kapasiteli pili bir günü rahatlıkla çıkarıyor. 
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Vestel Venus 220, AnTuTu Benchmark testinden 
89221 puanla ayrılıyor. Telefon Geekbench 4 
benchmark testinde ise tek çekirdekte 865, çok çekirdekte 4167 puan alıyor. Söz konusu puanların Venus 2720'nin orta segmentteki rakiplerinin aldığı puanlarla aynı seviyede olduğu söylenebilir. 


PIL 

Vestel Venus 220, ihtiyaç duyduğu enerjiyi 3400 mAh kapasiteli pilinden alıyor. Söz konusu kapasite, kağıt üzerinde Vestel Venus 2720'nin bir günü çıkarması için oldukça yeterli görünüyor. Gerçek kullanım sonucu elde edilen veriler de bu izlenimi doğruluyor. 

Sosyal medyada dolaşmak, internette gezinmek, yaklaşık 3-4 saat bir süre boyunca Spotify'da müzik dinlemek, YouTube üzerinden birkaç video izlemek, Messenger ve WhatsApp gibi uygulamalar üzerinden mesajlaşmak ve birkaç telefon görüşmesi yapmanın dahil edilebileceği ortalama yoğunluklu bir kullanım 


senaryosunda Venus 220, bir gün boyunca kullanıcılarını yolda bırakmıyor. 


Multimedya içerik tüketimi biraz arttığında, işin içine uzun süre boyunca kamera kullanmak ve biraz da oyun oynamak girdiğinde ise kullanım süresinde bir miktar düşüş yaşanabiliyor. Kullanım yoğunluğu azaldığında ise Vestel Venus 220, neredeyse iki gün boyunca şarja ihtiyaç duymayabiliyor. 

Pek çok Android telefonda bulunan pil tasarrufu özelliği Vestel Venus 720'de de mevcut. Pil tasarrufu manuel olarak aktif hâle getirilebildiği gibi, kalan pil oranı yüzde 15 veya yüzde 5'e indiğinde otomatik olarak devreye girecek şekilde ayarlanabiliyor. 


Pil tasarrufu özelliği aktif hâle getirildiğinde pil ömrünü uzatmak için cihazın performansı aşağıya 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çekiliyor ve arka plandaki işleyiş büyük ölçüde sınırlandırılıyor. Vestel Venus Z20'nin 3400 mAh kapasiteli pili, USB-C girişi üzerinden şarj ediliyor. Bu pil, Oualcomm'un Ouick Charge 3.0 özelliğini de destekliyor. 


Hızlı şarj özelliğinin varlığı sayesinde telefonun pili tamamen boşken yaklaşık 40 dakikalık bir süre içinde yüzde 50'nin üzerinde bir doluluk oranına erişilebiliyor. 1 saatin sonunda ise pilin doluluk 
seviyesi yüzde 70'i buluyor. Venus Z20'nin pili, 2 
saatten az bir süre içinde tam doluluk oranına ulaşabiliyor. 


YAZILIM 


Venus 220 kutusundan Android 8.0 Oreo yüklü olarak çıkıyor. Vestel'in bugüne kadar piyasaya sürdüğü diğer akıllı telefonlarda gördüğümüz çeşitli özelleştirmeler 220'de de görülüyor. Venus 220, Vestel'in diğer akıllı telefonlarını kullanmış olanlara fazlasıyla aşina oldukları bir deneyim sunuyor. 
Venus Z20'nin arayüzünde bazı ikonlar Vestel'in tercihlerine göre özelleştirilmiş olsa da, arayüzde gezinme yöntemleri Android'in saf hâlinden çok da uzaklaşmıyor. Özellikle uygulamaların alfabetik biçimde dizildiği uygulama çekmecesi, pek çok Android telefonda gördüğümüze benzer bir tasarıma sahip. 


Android telefonların neredeyse tamamında gördüğümüz Google'ın Android uygulamaları Venus Z20'de de ön yüklü olarak karşımıza çıkıyor. Ana ekranda yer alan Google klasöründe Gmail, Google Haritalar, Chrome, YouTube ve Google Fotoğraflar gibi uygulamalar bulunuyor. Bazı Google uygulamaları ise yine ana ekranda bulunan farklı klasörlere yerleştirilmiş. Yarat adını taşıyan klasörde 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Vestel'in sunduğu çeşitli uygulama tavsiyeleri ve 


fırsatlar sizi VMarket uygulamasında bekliyor. 


Google Drive ve Google Keep uygulamaları bulunuyor. Play klasöründe ise Google Play Müzik ve Google Play Filmler uygulamaları yer alıyor. 


Kimi akıllı telefon üreticileri, cihazlarındaki yükü azaltmak adına Google'ın ön yüklü olarak sunduğu bazı uygulamaları cihazlarında varsayılan uygulama olarak atıyor. Vestel'in de bu yaklaşıma kısmen bağlı kalmış gibi görünüyor. Venus 720'de varsayılan internet tarayıcısı görevini Google Chrome üstleniyor. E-postalara erişim ise Gmail üzerinden sağlanıyor. Ancak akıllı telefonda Google Fotoğraflar'ın yanında ayrıca bir galeri uygulaması da bulunuyor. 


Vestel'in VMarket adını taşıyan uygulama mağazası, Venus serisindeki diğer cihazlarda olduğu gibi, Z20'de de karşımıza çıkıyor. VMarket'te Vestel'in kullanıcılarına önerdiği çeşitli Android uygulamaları bulunuyor. Önerilen uygulamalar arasında Vestel tarafından geliştirilen seçeneklerin yoğunluğu dikkat çekiyor. Vestel Mobil Asistan, Canlı Destek, Vestel Smart Center, Vestel Takvim, VFit gibi uygulamalar 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VMarket üzerinden indirilebiliyor. Bunlara ek olarak; Diyetkolik, Filbox Hemen, Yandex Browser, Eset Mobile Security gibi uygulamalar da VMarket'te yerini alıyor. 
Vestel Venus 220 alanlar Diyetkolik ve Filbox Hemen uygulamalarından 6 ay boyunca ücretsiz olarak yararlanabiliyor. 

Vestel'in diğer telefonlarında duyduğumuz keyifli zil ve bildirim seslerini Venus 220'de de duymak mümkün oluyor. Kapadokya, Selçuklu gibi yerel motifler taşıyan melodilerin yanı sıra Çayda Çıra, Çökertme, Misket ve Silifke'nin Yoğurdu gibi türküler de Venus 220'de zil sesi olarak ayarlanabiliyor. Bildirim sesleri arasında ise Boza, Kaşık, Kestane, Ney ve Zurna gibi eğlenceli yerel seçenekler bulunuyor. 


Vestel Venus 720'de kullanıcılar Vestel tarafından sunulan farklı temalar arasında tercihte bulunuyor. 
Söz konusu temalar telefonu sadece görsel olarak değiştirmekle yetinmiyor. Eğer kullanıcı onay verirse bildirim sesleri de seçilen temaya göre değiştirilebiliyor. 


Vestel Venus 720'de bazı uygulamaların ikonlarına uzun süre dokunulduğunda bazı kısayollar ortaya çıkıyor. Örneğin, Spotify'ın ikonuna dokunulduğunda dinlenilen son albüm veya çalma listeleri görülebiliyor ve bunlara hızlı biçimde erişilebiliyor. 
Twitter uygulamasının ikonu ise yeni tweet oluşturma veya yeni mesaj yazma gibi kısayollar barındırıyor. 


Vestel Venus 220'de FM radyo uygulamasının da ön yüklü olarak sunulduğunu belirtmekte fayda var. 
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İNCELEME 


Android 8.0 Oreo ile yüklü olarak gelen 220'de saf Android'e yakın bir kullanıcı arayüzü bulunuyor. 


KAMERA 


Günümüzde akıllı telefon satın alanların baktıkları ilk noktalardan birisi de kamera oluyor. Kameraların kalitesi ve yetenekleri, akıllı telefon tercihinde son derece önemli bir rol oynuyor. Vestel bu gerçeği Venus 2720'nin hazırlık sürecinde hiç unutmamış gibi görünüyor. 


Kamera, Vestel'in Venus 220'de ön plana çıkardığı noktalar arasında bulunuyor. Akıllı telefon, kamera konusunda pazarın güncel eğilimlerinden 
uzaklaşmıyor. Venus Z20'nin arkasında biri 16 
megapiksel, diğeri ise 5 megapiksel çözünürlüklü iki lensten oluşan bir kamera modülü bulunuyor. Bu kamera kurulumuna çift tonlu LED flaş eşlik ediyor. 
Venus 2720'nin önünde ise 8 megapiksel çözünürlüklü bir kamera yer alıyor. Bu kamerayı da LED flaş tamamlıyor. 


dergi 


Venus 2720'nin arka kamera kurulumu, uygun ışık koşulları yakalandığında oldukça başarılı bir performans sergiliyor. Venus Z20'nin kamerası otomatik modda çalışırken fazlasıyla net kareler yakalayabiliyor. Daha büyük bir ekranda bakıldığında da Venus 220 ile çekilen fotoğrafların kalitesi oldukça tatmin edici görünüyor. Renkler daha canlı bir görünüm için yapay olarak şişirilmiyor, doğallığını koruyacak biçimde gösteriliyor. 


Vestel Venus 7220'nin kamerası yüksek kontrastlı karelerde ciddi bir sıkıntı yaşamıyor. Ters ışıkta çekilen fotoğraflarda bile kamera hatırı sayılır miktarda detay yakalamayı başarıyor. Arka kameranın hareketli nesnelere otomatik olarak odaklanabildiğini belirtmekte de fayda var. 

Portre modu, Venus 2720'nin öne çıkan özellikleri arasında bulunuyor. Kullanıcılar kamera uygulamasında kamera değiştirme ikonunun hemen yanında yer alan ikona dokunarak portre modunu aktif hâle getirebiliyor. Portre modu aktif hâle geldiğinde ise bokeh efektinin kuvveti, kullanıcılar tarafından ekranda beliren çubuk üzerinden ayarlanabiliyor. 


Portre modunda çekilecek fotoğraflarda ışık seviyesinin yüksek olması, önemli detaylar arasında bulunuyor. Venus 220 için de bu durum değişmiyor. 
Eğer ışık kalitesi iyiyse çekilen portrelerin kalitesi de yüksek oluyor. Portre modunda çekilen fotoğraflardaki detay seviyesinin yüksekliği dikkat çekse de, zaman zaman bokeh efektinin uygulanmasında yaşanan problemler de gözden kaçmıyor. Donanımdan ziyade yazılımdan kaynaklanan bu problemin yapılacak güncellemelerle aşılabileceği söylenebilir. 
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İNCELEME 


dergi 


Vestel Venus 2720'nin arka kamerasıyla 30 fps'de 4K çözünürlüklü video kaydı gerçekleştirilebiliyor. 

Vestel Venus 2720'nin önünde ise 8 megapiksel çözünürlüklü bir kamera yer alıyor. Bu kameraya eşlik eden flaş sayesinde karanlık ortamlarda da aydınlık özçekimler gerçekleştirmek mümkün oluyor. 
Ancak özellikle çok karanlık ortamlarda flaşla yapılan özçekimlerde “kırmızı göz" sorununun varlığı yoğun biçimde hissediliyor. İdeal ışık koşulları altında makul bir performans sergileyen Venus Z20'nin ön kamerasıyla Full HD çözünürlükte video kaydı yapılabiliyor. 


Venus Z20'nin kamera uygulamasında kullanıcılara standart modun yanı sıra akıllı çekim modları da sunuluyor. Akıllı çekim modları başlığı altında plaj, arka plan ışığı ve gün batımı gibi seçenekler bulunuyor. Eğer akıllı çekim modu aktifse kamera, çekim modunu sahneye göre otomatik olarak ayarlıyor. Standart modda ise seçimler manuel olarak yer alıyor. Burada da gece, manzara, spor ve çiçekler gibi modlar bulunuyor. 


İNCELEME 


DESİBEL MAKARON K550 


Vestel Venus 220 için lansman dönemine özel olarak sunulan pakette müşterilere 229 TL değerindeki Desibel Makaron K550 Bluetooth Kulaklık da ücretsiz olarak armağan ediliyor. Günümüzde kablosuz kulaklıkların ne kadar popüler olduğunu düşününce Vestel'in bu hamlesi biraz daha anlam kazanıyor. 
Desibel Makaron K550'nin ses yüksekliği oldukça iddialı bir seviyede. Spotify üzerinden müzik dinlerken sesi artırdığınızda dış seslerle etkileşimi tamamen kesmek mümkün oluyor. Tiz seslerde yeterli performansı sergileyen kulaklığın bas performansı ise biraz daha düşük bir seviyede seyrediyor. Desibel Makaron K550, görsel açıdan oldukça şık bir kulaklık. Vestel, kulaklık için kulaklığın şıklığını yansıtan bir taşıma kılıfı da armağan ediyor. 
Deri kaplı baş üstü bandı ve kulak topuzuna sahip Desibel K550'nin boyu, kullanıcıların tercihine göre ayarlanabiliyor. Baş üstü kulaklıklara pek alışkın olmayanlar için Desibel K550'nin ilk etapta biraz “baş ağrıtıcı” olacağı söylenebilir. 
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SONUÇ 


Venus serisinin en yeni üyesi olan Venus 220, 
Vestel açısından giriş segmentinden orta segmente doğru atılmış çok büyük bir adım niteliği taşıyor. 18:9 görüntü oranına sahip ekran, cam ve metalin buluştuğu kasa ve çift lensli arka kamera modülü gibi unsurların varlığı, Vestel'in hedeflerinin büyüklüğünün ilk bakışta anlaşılmasını sağlıyor. 


Ancak bunların yanında 
Venus 220'nin teknik kadrosunun da iyi bir orta 


DEĞERLENDİRME GENEL 


Tasarım 
Ekran 
Yazılım 
Performans 
Kameraflar) 


Pil 


ÖZET 


segment telefondan beklenen çoğu şeyi karşıladığını söylemek gerekiyor. 
Oualcomm 
Snapdragon 630 
işlemci, 4 GB 
RAM ve 64 GB dahili depolama alanında oluşan ana bileşenler sayesinde Venus 720 pek çok görevin üstesinden rahatlıkla geliyor. Arka kamera kurulumunun 4K video kaydı yapabilmesi de Venus 2720'nin teknik gücünü ortaya koyuyor. 


İNCELEME 


DAHA FAZLASI TEKNOBLOG.COM'DA 


Vestel Venus 2720ile çekilen örnek fotoğraf ve videolar için ziyaret edin. 


Vestel Venus 220 18:9 görüntü oranına sahip ekranı, cam ve metalin buluştuğu tasarımı, çift arka kamerası ve dikkat çekici bir performans 


sergileyen teknik kadrosuyla orta segmentin başarılı örneklerinden biri olarak öne çıkıyor. 
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